
land een tijd van stilstaan, van behouden zonder aan-
winnen.

Onder deze omstandigheden sloeg de revolutiegeest
van Frankrijk ook naar Nederland over, waar bij de
burgerij al sedert jaren misnoegen met het bestaande en
begeerte naar radicale veranderingen gedurig veld had
gewonnen. Als met één slag werden al de bestaande
en van ouds hergekomene inzettingen omvergeworpen
en geheel nieuwe toestanden, in naam der vrijheid en ge-
lijkheid, geschapen.

Delfshaven verbrak, geheel in overeenstemming met
dien tijdgeest, de banden die het nog steeds aan Delft
verbonden hielden en, wij kunnen het niet ontkennen, in
zijn vrije beweging al te zeer belemmerden. Nauwelijks
was de Prins-stadhouder uit het land vertrokken, en waren
de Fransche broeders er aangekomen, of er vormde zich
op de Haven een krijgsraad, die in plaats van het oude,
van Delft afhankelijke, bestuur een provisioneelen Raad
van enkel ingezetenen deed aanstellen, welke weldra met
vergunning der Representanten van het volk van Holland
door een Municipaliteit werd vervangen. Zoo was de
zelfstandigheid gewonnen en gewettigd voor goed.

Want de tijd van reactie, die weldra aanbrak en, in
den loop van 1802, de Haven weer met Delft vereenigde
en de oude verhouding herstelde, kon uit den aard der
zaak niet aanhouden, Er bestond voor zulk een aaneen-
koppeling geen voldoende reden meer. Zij duurde echter
nog voort zoo lang de Nederlandsche staat zelf een
schijnbaar zelfstandig bestaan voortsleepte. Zoodra echter
het Fransche Keizerrijk Nederland in zich had opgelost,
greep een nieuwe, naar vaste en redelijke beginselen in-
gerichte hervorming der in menig opzicht verouderde en
hinderlijke toestanden plaats. Daartoe behoorde ook de
afscheiding van Delfshaven van Delft, en de vereeniging


