
IOI

had geacht, naar Breda te wijken, waar hij op den eersten
Kerstdag 1493 plotseling stierf, liet het zich aanzien, dat
het twistvuur eerlang zou worden uitgedoofd. Maar de
keuze van een opvolger deed het des te feller ontbranden.
De oude monniken, waarvan velen mede naar Breda waren
vertrokken, kozen den prior Outgier van Cralingen tot
abt. Tegenover hem benoemden de nieuwe monniken
Hendrik van Wttenhorst (Uittenhorst). Beide partijen
zonden gemachtigden naar Rome en de zaak bleef eeni-
gen tijd hangende, tot dat de paus ten voordeele van de
nieuwe monniken besliste.

Outgier van Cralingen zat echter niet stil, »de gouden
en zilveren vaten, door Heer Jordaan nagelaten, deden
wonderen" en wonnen vrienden onder de vorstelijke
raden en de hooge geestelijken. De verwarring bleef en
de verbitterde strijd hield aan.

Ten laatste liet Outgier zich vinden. Hem werd be-
loofd al het huisraad en zilverwerk van Heer Jordaan
voor zijn leven en 600 gulden jaarlijks, door Heer Hen-
drik te betalen. Door dit eenvoudig middel werd de
twist beslecht. De oude monniken schijnen zich rustig
te hebben gehouden. Heer Hendrik bleef in vrede
kloostervoogd en Outgier genoot nog eenige jaren in
rust zijn jaarlijksch inkomen, in 't bezit der »vaten," die
geen wonderen meer deden. In 1509 was hij kindsch
en Heer Meinard Man was door den abt naar Breda ge-
zonden jom hem te regeeren."

Terwijl deze daar vertoefde, stierf de abt en in zijn
afwezigheid werd Heer Meinard tot zijn opvolger gekozen.

Wiens zoon Heer Outgier was, weet ik niet. Dit is
zeker, dat zijn naam in de geschiedenis voorkomt op
een wijze, dien historischen naam evenmin als zijn rid-
derlijken stam en zijn geestelijken stand waardig.


