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Aan het besluit van de Rotterdamsche Vroedschap van
8 November 1618, waarbij een vergrooting der Prinsen-
kerk ten behoeve van de Remonstranten was toegestaan,
werd, zooals te verwachten was, geen gevolg gegeven. In
plaats dat de zaal van het pensionarishuis bij de kerk ge-
trokken werd, stelde men haar weer ter beschikking van
den toenmaligen bewoner van het huis, den bekenden
contra-remonstrant Jacob Duyn Claesz. Doch na verloop
van tijd, toen de gemoederen weer tot rust gekomen waren
en het kerkbezoek steeds drukker werd, ook de komst
van de pest nieuwe begraafplaatsen noodig maakte, kon
een uitbreiding van de beschikbare plaatsruimte moeilijk
uitblijven. In het voorjaar van 1635 was het stadsbestuur
dan ook reeds druk doende om deze vergrooting te be-
werkstelligen en 9 Febr. van dat jaar werden burge-
meesteren geauthoriseerd om het stuk van de Prinsenkerk,
dat „voor desen is genomen geweest ende gevoecht aan
thuys, daer lest in gewoont heeft de heer Duyn Claessen,
wederom van 't selve huys te nemen ende voegen ende
approprieeren tot deselve Princekercke, daerdoor de toe-
hoorders merckelyk sullen sijn geaccommodeert ende


