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Toen Pieter Jacobsz. den Danser, marktschipper van
Rotterdam op Amsterdam en pachter van de accijnsen,
in het begin van 1685 zijn einde voelde naderen, gaf dit
hem tenminste rust, dat hij zijn eenig kind Aagje niet
onverzorgd behoefde achter te laten. Zelf was hij niet
geheel onbemiddeld, want, al behoorde hij maar tot den
kleinen burgerstand, zijn marktschuit en zijn ambt als
impostmeester hadden hem geen windeieren gelegd. Verder
had zijn tweede vrouw, Paulientje Dircks Kamerbeeck, een
klein kapitaaltje mee ten huwelijk gebracht en een zekere
welvaart in zijn woning doen heerschen. Zijn schoonmoeder
zat er bovendien warmpjes in en dit dochtertje uit het
tweede huwelijk, 3 Februari 1676 in de gereformeerde kerk
gedoopt, had, daar zij na den dood van haar oom Jan
Dircxsz. Kamerbeeck in 1679 en van haar moeder in Oct.
1683 als eenige erfgename harer grootmoeder was achter-
gebleven, nog een aardig stuivertje te wachten.

In Februari 1685 sloot haar vader de oogen en de
negenjarige Agatha, zooals zij voortaan schijnt genoemd
te worden, moest nu het aan haar grootmoeder behoorende
huis op den hoek van de Vischsteeg O.Z. en Wijnhaven
N.Z. (prot. n°. 4132) verlaten, het huis, waar zij geboren
was en haar moeder was uitgedragen. Bij testament harer


