
HUIG DE GROOT
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Op maandag 22 Maart 1621 's ochtends om halfnegen — is er
bekender feit in onze heele geschiedenis? — wordt de Loevestein-
sche boekenkist op de schuit gezeuld, die haar varen zal naar
Gorkum. Ruw, grijs, bulderig weer; een triestige, hobbelige vaart.
Maar om halfelf legt de schipper in Gorkum aan, waar het over-
vol is wegens de voorjaarsmarkt; de kist wordt op een burrie
naar het achterpoortje van den winkel van Daetselaer gedragen,
die haar verder zal expedieeren naar de hoenderschuit op Delft;
de schipper en zijn zoon gaan terug naar hun schip: ^- de Armi-
niaan is gered.

Wat kan dat spannende kinderverhaal ons, menschen van 1921»
nog schelen? Laat Huig de Groot een wonder van geleerdheid
geweest zijn: wat zegt dat ons? Als morgen heel het werk van
Rembrandt verging, een nationale ramp zou dat wezen. Als
Shakespeare, Bach, Michelangelo teloorgingen, de wereld en
wij zouden in zak en asch zijn. Maar als de complete werken
van Grotius verdwenen, wie zou zelfs in ons eigen land daar-
over treuren? Een stuk of tien menschen misschien; de rest zou
amper kunnen zeggen, wat voor werken het waren en hoe ze
heetten.

Inderdaad, de roem van De Groot is wel iets heel onwezenlijks
geworden. En de manier, waarop die glorie gepropageerd wordt,
werkt daar dapper toe mee. Een jochie van acht, die een Latijnsch
lijkvers maakt op zijn broertje; een gezant van vijftien, die een
gouden halsketting verdient; een gevangene, die een meester-
werk over vaderlandsch recht schrijft uit zijn geheugen; een man
van zeven en dertig, die bij zijn vlucht uit Gorkum zóó'n moeite
heeft met het Brabantsche geld, dat zijn Waalwijksche voerman
zegt: „Het is een zot".

Het levensideaal van Grotius lag ook wèl ver af van heden-
daagsche idealen. Zijn ideaal heet in één woord: Erasmus. De
eruditie van Erasmus, de pen van Erasmus, de zucht naar een-
dracht-in-de-Christenheid van Erasmus, daarheen gaat het hart
van Grotius uit. Op geen figuur loopt hij zoo warm als op deze:
„Wij Hollanders connen desen man niet genoech bedanckenende
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ick houde mij geluckich, dat ick zijne deuchden soo eenichsins
van verre can begrijpen". Had De Groot de maker mogen zijn
van zijn eigen lot en geluk, hij zou zich zatgedronken hebben aan
boeken van Erasmus, epigrammen van Stobaeus, commentaren
op de evangelies, historiën van de oude Goten, en zou gestorven
zijn met een zelfde soort roem als de Scaligers en Vossiussen van
zijn dagen.

Maar hij heeft zijn lot niet mogen maken. Zijn leven is in tweeën
gebroken, zooals men een stok in tweeën breekt. Gebroken, door
dien coup d' état van woensdag 29 Augustus 1618 in de vertrek-
ken van het Binnenhof, wanneer de gardekapitein van Zijn Ex-
cellentie (Maurits) er den pensionaris van Rotterdam, zitting heb-
bend in gecommitteerde raden van Holland, den man die sinds
1613 en 1617 aan politiek is gaan doen, op het onverwachtst in
hechtenis neemt en laat. Op maandag 13 Mei 1619 gaat Barne-
velt naar het schavot; op zaterdag 18 Mei 1619, daags voor
Pinksteren, krijgt Grotius levenslang; van donderdag 6 Juni 1619
af zit hij op Loevestein ingekerkerd, voorgoed. En ondanks de
ontvluchting wordt hij gedoemd — als die andere pensionaris
van Rotterdam, Gijsbert Karel — om zijn zeventien beste levens-
jaren te slijten in ambteloosheid, eiken dag in onzekerheid en on-
rust over wat het leven hem brengen zal. Het leven brengt hem:
ondank en tegenslag.

Onder al dien tegenslag geen zoo zwaar als de ballingschap.
Deze in elk opzicht internationale mensch kan zich maar niet
onthollandschen. Deze op alle wijzen door het vaderland ge-
krenkte kan de vaderlandsliefde maar niet wegwieden uit zijn
hart.

In October 1631, tien jaar na de vlucht, probeert hij dien ijzeren,
ondraaglijken band der ballingschap te doen springen. Na door
Maria het terrein te hebben laten verkennen, waagt hij het er
maar op; vaart over zee van Rouaan naar Zeeland en Rotterdam;
komt er eind October aan bij zijn gastheer Versyden. Zijn eerste
uitgang is naar de Groote Markt, om het metalen beeld van
Erasmus te zien (het tegenwoordige), dat na het bestand, in 1622,
in de plaats gekomen is van het steenen standbeeld, dat De Groot
als pensionaris er heeft gekend. Hij poogt den prins (Frederik
Hendrik) voor zich te winnen, ziet in Delft zijn bedaagde ouders
terug, wijkt in December uit naar Amsterdam, maar dient in
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April 1632 toch het land te ruimen wegens het al te dreigend
vonnis van 1619 en de al te vijandige houding der overheden.
Het is in dit paar Hollandsche maanden, dat Mierevelt de be-
kende portretten schildert van zijn frisch en open Hollandsen
gezicht.

Nog ééns slechts ziet hij, voor enkele dagen maar, het vaderland
terug: eind April en begin Mei 1645. Nu is hij een man van gansch
andere positie: in de zestig, tot vóór eenige weken ambassa-
deur ~- sedert lang — van het machtige Zweden aan het machtige
Fransche hof; in Rotterdam toegejuicht op straat, in Amsterdam
geëerd door burgemeesteren. Doch ook nu weer leert hem de
houding der staten, dat Holland voor hem geen veilig oord kan
zijn; als hij straks door Zweden wordt ontslagen, is hij wederom
een zwerveling op aarde, zonder blijvende stad.

Eén in Holland heeft hem, die meer dan twintig jaar lang, aan-
gehangen met al den gloed van zijn onbaatzuchtig hart: de vriend
der ballingen, Vondel. Hoe zou de man, dien Adam in Balling-
schap, Joseph in Ballingschap, David in Ballingschap, Gijsbrecht
in Ballingschap ontroerd hebben, voor den levenden Grotius in
ballingschap ongevoelig zijn gebleven? Dat hij de Gijsbrecht aan
hem opdraagt, het stuk van ballingschap aan den balling, is maar
zijn kleinste geschenk aan De Groot geweest.

Ook na dit laatste vertrek uit Holland verlaat de onspoed
Grotius niet. Het werk, waar sinds jaren zijn hart aan hangt (hoe
ver staat ook dit weer van ons af!), een Grieksche anthologie met
vertaling in Latijnsche verzen, van dat werk ziet hij niets in druk:
eerst in 1797 gelukt het aan trouwe piëteit, het te doen verschijnen.
Hij sterft in Augustus 1645 op een toevallige plek, als een verlaten
passant. Daarginds wordt om zijn ingewand gekeft en gekeven.
Zijn lijk, in September op doorreis naar Delft aangevoerd te
Rotterdam, moet door den rector der Erasmiaansche school van
den schipper worden vrijgekocht. Het mooie praalgraf, dat
Rombout Verhulst voor hem ontwerpt (gebrekkig afgebeeld bij
Van Cattenburgh), blijft hem onthouden; pas een eeuw later krijgt
hij een middelmatig grafteeken, bedacht door een Delftsche cele-
briteit, dien niemand kent. De straten, die in de negentiende eeuw
alle steden van Nederland om strijd naar hem doopen, zijn deels
leelijk, deels uitermate leelijk — onze stad weet daarvan mee te
praten ~-, en nergens van hoogen rang. Maar hij ligt dan toch
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begraven waar het hart onzer historie klopt, vlak bij prins Willem
zelf; onze scheepvaart houdt zijn naam in eer; vreemden gaan ter
bedevaart naar zijn tombe.

Want hoe veraf zijn levenswerk ons moge schijnen, in het bui-
tenland gaat, tot heden toe, geen Nederlandsche naam boven
den zijnen; alleen die van den Zwijger, van Rembrandt en van
Macaulay's held evenaren den zijnen in roem. Tot den dag van
heden toe is Grotius' naam een adelsbrief voor ons volk; worden
er Grotius-genootschappen gesticht in den vreemde; worden de
volkenrechtsboeken van Grotius vertaald; heeft aan den Grotius
van het volkenrecht onze natie eerbied te danken. Het heeft in
1619 maar een haar gescheeld, of „dat groote, opkomende Licht"
ware mèt Barnevelt onthoofd geworden; dat hoofd, gevallen
op dat oogenblik, zou Nederland een kwart van zijn faam in
Europa, zijn halve faam in Amerika hebben gekost.

Buitendien, zit in zoo'n gemeenschappelijke heldenvereering uit
de jongensjaren niet een deel van het cement, dat een natie tot
natie maakt? Ligt er geen vaderlandsch bindmiddel in zoo'n ver-
haal van de boekenkist, waarvoor bij ons allen, niemand uitge-
zonderd, het kinderhart eenmaal heeft gebonsd, terwijl het voor
vreemden toch altoos iets oneigens, iets aangeleerds, iets hun niet
toekomends, houdt?

Van de personagiën in dit verhaal gaat een pakkende bekoring
uit. Dit is wel waarlijk dat kloeke Holland, dat den nijd kon wek-
ken van Europa.

Die lint- en garenkoopman Daetselaer en zijn vrouw, zouden zij
zooveel drukker dan wij in Grieksche epigrammen en Latijnsche
bijbelcommentaren hebben gelezen, of in een vertoog over de
vrije zee, al dreef hij dan ook handel op Engeland en al had zij
dan ook tot broer een Leidsch professor in het Arabisch? Voor
hen kon hulp aan den Arminiaan gevaar beduiden voor eigen
vrijheid en eigen goed, zooals ze nog vóór den volgenden dag bij
de nachtelijke huiszoeking der Loevesteinsche soldaten zouden
ervaren. En toch, als de boekenkist op de achterplaats opengaat,
en de dubbelgevouwen reiziger er in zijn onderkleeren uitkomt
en in een opkamertje wordt bijgebracht met een glas wijn, dan
zegt de verschrikte juffrouw Daetselaer maar één enkel woord
van angst over zich en haar huis, om het aanstonds terug te
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nemen. Daetselaer zelf.— beroepsgenoot dus van den energieken
Oom Stastok *—, hoe spoedig overziet hij niet zijn nuttigste rol
in deze netelige affaire. Zwager Van der Veen, die in laken doet,
zegt bij het binnenstappen geen woord meer dan: „Mijnheer,
wees welkom; bent u de man, daar heel het land van spreekt?",
stelt zich tot zijn dienst en geeft hem de vijf. De metselaar Lam-
bertsz, die een halfuur later den verkleeden, op zijn beenen tril-
lenden De Groot eerst over de markt met een omweg naar het
Sleeuwijksche veer (waar Van der Veen weer komt helpen), en
verder te voet naar Waalwijk brengt, ook bij hem geen vrees
voor het eigen hachje. Bij allen gelijkelijk dat onuitgesproken:
„wij staan voor u"; menschen zonder zenuwen allemaal. Om
geen woord te zeggen van de maar twintigjarige Elsje, voor wie
geen krans te groot zou zijn.

Te zamen met den roem van Grotius is ook dit verhaal de wereld
rondgegaan. Zelfs in zijn eigen dagen beschouwde men de boe-
kenkist niet als zoomaar een onbelangrijk incident: ho pherome-
nos, de gedragen wordende, heet De Groot in de voorzichtige
geheimtaal der toenmalige correspondentie. Het miezerig gedrag
der Rotterdamsche vroedschap, die haar onafzetbaren pensiona-
ris de wedde niet gunt, daar hij in zijn buitenlandsche armoe van
leven moet, is vergeten; het rond-Hollandsche verhaal van de
redding leeft. Het leeft, en brengt ons allen nader tot een onge-
rept man in een bezielenden tijd, een man die daardoor vleesch
en bloed krijgt, een natuurlijk, levendig, opgewekt, affabel man,
wat nauwelijks van één der groote mannen uit onze geschiedenis
gezegd kan worden.

Maakt later tijd aan den roemruchten balling goed, wat het
voorgeslacht heeft verkorven? Zijn ouderlijk huis aan den Ouden
Langendijk in Delft is al lang geleden afgebroken, om plaats te
ruimen voor een nuttig, maar onooglijk gesticht; hier in Rotter-
dam is niets, wat aan hem herinnert; Loevestein ligt verwaar-
loosd; het Daetselaerpoortje (of wat men daarvoor houdt) is niet
te ontdekken dan door prentbriefkaarten. Van haast niemand in
Nederland wordt gevergd, zelfs van het gros der juristen niet, dat
ze Grotius lezen. Maar de man, dien wij slechter behandeld heb-
ben dan eenig ander misschien, die ons grooter eer in de wijde
wereld aandoet dan Erasmus, Oldenbarnevelt, Kortenaer en
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Hogendorp — die vier andere sieraden onzer stad — te zamen,
«n die, ondanks alles, aan ons land zoo ontzaglijk is gehecht ge-
bleven, hij heeft toch wel aan ons verdiend, dat wij althans één-
maal per eeuw op Boekenkistdag tot elkander zeggen: wij Hol-
landers connen desen man niet genoech bedancken. *)

1) Overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 Maart 1921,
met welwillende toestemming van schrijver en redactie.

BEGRAFENISPLICHT.

Geresolveert, dat soo wanneer van nu voortaen iemand van
<leselve heeren vroetschappen, item van de heeren schepenen
buyten de vroetschap wesende, den pensionaris ende secretaris-
sen komen te overlijden, dat de collegien van de voorschreeve
vroetschappen ende scheepenen mitsgaders den pensionaris ende
secretarissen bij een van de camerbewaarders sullen werde ver-
wittigt van de tijt ende uure van de begravenisse der voorschree-
ve afflijvige heeren ende dat deselve heeren daervan verwittigt
sijnde, gehouden sullen sijn met het doode lijcke van den over-
leden ter begravenisse te gaan, met behoorlijcke roumantels
ende rouhoeden, bij ordre soo sij hare officien sijn bedienende op
de boete van drie guldens van veertig grooten te verbeuren bij de
deffaillanten ofte non-comparanten ende oick bij dengeenen die
sonder de voorschreve roumantel ende rouhoet compareeren
ter begravenisse, wel verstaende, dat hiervan geëxcuseert gehou-
den sullen werden degene, die van de voorschreeve heeren om
haer affairen uyt de stadt sijn, mitsgaders diegeene, die off door
siekte off door andere inconvenienten qualijk ter voet sijn ende
opdat niemande van de heeren daarvan eenige excuse voorwen-
den ofte ignorantie praetenderen soude, soo sal van nu voortaen
eene van de voorsegde camerbewaerders de weete daervan aen
de respective heeren doen met inthimatie van de voorschreve
boete.

Resolutie van de Vroedschap 28 Dec. 1601.
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