boekje aan de betrokken stadsbesturen hebben rond-
gezonden, die het aan de hoofdlieden van het gilde hebben
overgegeven.

In het Rotterdamsch archief is helaas geen enkel exemplaar
van dit boekje aangetroffen. Wellicht zijn ze alle, ook die
uit andere steden waren ingekomen, ter hand gesteld aan Jan
Bisschop, den meest bekenden twijnder alhier en met diens
papieren, waarvan vele in een kluis van de Doopsgezinde
kerk door vocht bedorven zijn, verloren gegaan. Toch blijft
het vreemd, dat in het gemeente-archief geen enkel exem-
plaar bewaard is gebleven. Dat althans de Dordtsche mer-
ken, zooals die door de confrerie aldaar aan het stadsbestuur
waren overgegeven, aan Burgemeesteren van Rotterdam
zijn doorgezonden, blijkt zonder eenigen twijfel uit de in-
gekomen missive van 24 Mei 1757; de Haarlemsche merken
werden toegezonden bij schrijven van 3 Juni 1757; terwijl
Burgemeesteren en regeerders van Rotterdam respectieve-
lijk 31 Mei en 2 Juni aan Dordrecht en Haarlem de merken
van de Rotterdamsche twijnhandelaars, die hun door de
gildebroeders waren ter hand gesteld, deden toekomen.

Het stadsbestuur van Leiden kreeg ,het register’” der
Rotterdamsche merken toegezonden bij schrijven van 7 Juni
1757 en antwoordde daarop 9 Juni, dat zij niet in staat waren
om Leidsche merken toe te zenden, daar zij ,,na genomene
informatie bevonden hadden, dat de twijnhandel in 't ge-
heel binnen (hunne) stadt niet werd geexerceert’”.

Eenzelfde bescheid gaf Monnikendam (22 Oct.) terwijl
van andere steden het antwoord ontbreekt.

Ter voldoening aan het voorschrift van het plakkaat van
25 Febr. 1757 vraagt Dordrecht het volgend jaar aan Rotter-
dam advies over een nieuw twijndersmerk. Het stadsbestuur
zendt deze vraag door aan de beide eenige twijnhandelaars,
die er in de stad zijn en dezen antwoorden, dat het voor-
gestelde merk niet onder de hunne voorkomt en zij er dus
niets tegen hebben dat het door een ander wordt gebruikt 1).

1) De zaak had eenig oponthoud gekregen doordat Jan Bisschop, in
beslag genomen door de ziekte en het daarop gevolgde overlijden van
zijn broeder Pieter, 1 Juni 1758, het geheele geval vergeten had.
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