
gebrek en ziekte der bemanning met tal van dooden zich
niet meer dragende kunnende houden, ziet zich genoodzaakt
te Valparaiso binnen te loopen. Als Gerritsz* dan, onder de
witte vlag, met een gedeelte der zwaar verzwakte bemanning
aan wal komt, wordt hij door de Spanjaarden beschoten,
raakt zelf daarbij gewond en wordt gedwongen zijn schip
over te geven. Hij kan weinig anders doen dan het doel en
de gelegenheid der andere schepen zoo gunstig mogelijk
voorstellen en den naijverigen tegenstander zooveel mogelijk
het juiste spoor bijster maken.

Met onbezweken volharding zetten De ü/o/?e en De Lze/</e
hun reis voort zonder iets van elkaar te weten, tot tegen half
November 1599 op ongeveer 37° Z,B, bij het eiland Santa
Maria, de ontmoeting volgt, maar niet zonder kleerscheuren!

De //ope had, bij een treffen met de inboorlingen op La
Mocha, haar admiraal Mahu verloren met het grootste
gedeelte van haar scheepsofficieren en een gedeelte van de
bemanning, in totaal 28 koppen; het schip stond nu onder
bevel van Simon de Cordes Jr, De Lie/t/e had den 7den
November een geducht verlies geleden bij Punta de Lavapié,
waar haar bevelhebber, Gerrit van Beuningen, en veertig
man in een voor de Spanjaarden bestemde hinderlaag vielen,
waarbij allen omkwamen. Dit schip stond nu onder bevel
van Quackernaeck, terwijl als piloot bij hem aan boord was
de Engelschman William Adams,

Ondanks den groeienden argwaan der Spaansche auto-
riteiten, die slechts het gunstigste oogenblik afwachtten om
zich van de beide schepen meester te maken, maar dank ook
aan het feit, dat zij vooraf van de Hollanders nog eenige
hulp in hun eigen moeilijkheden verwachtten, gelukte het
den beiden bevelhebbers toch hun schepen van den hoogst-
noodigen leeftocht te voorzien. Voor de Spaansche autori-
teiten op het alleronverwachtst, staken de beide schepen den
27en November in zee, nu om de reis naar Japan aan te
nemen. Daar men in totaal slechts 60 koppen telde, was
ernstig in beraad genomen om een der beide schepen nu te
abandonneeren en dus slechts met één bodem den tocht
voort te zetten. De bevelhebbers konden tenslotte daartoe
echter niet besluiten,
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