
DE RAADSELACHTIGE STEEN VAN
DELFSHAVEN

DE Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26 September
1926 bevatte het volgende bericht:

EEN HERINNERING AAN HET VERTREK DER
PELGRIMVADERS VAN DELFSHAVEN ?

„In de uitstalkast van een koopman in de Oranje Nassau-
straat, een zijstraat van de Havenstraat alhier, staat een
groote zandsteen, die de letters V. R. S. dooreengeslingerd
vertoont, waaromheen zich een gebeeldhouwde omlijsting
bevindt.

Toen deze koopman op het terrein van de voormalige
machinefabriek Delfshaven den 81-jarigen portier, die als
jongen op de fabriek gekomen was, vroeg of er niets van
zijn gading zou zijn te vinden, vertelde deze hem van een
steen, die zich bevond aan de binnenzijde in een muur van
een sleephelling. De steen was alleen bij laag water zicht-
baar. Hij herinnerde, aldus de mededeelingen van den ouden
man, aan het vertrek van Delfshaven der Pelgrimvaders op
22 Juli 1620.

De koopman kocht dien steen van den slooper en toen
hij den portier vroeg, welke de beteekenis was van de letters
V R S, wist deze hem dadelijk te verklaren, dat zij beduiden:
Vaarwel broeders in 't geloof, Richt uw blikken naar om-
hoog, Smeekt in uw gebeden om den waren vrede.

De steen is goed bewaard gebleven. Op het stuk, waarop
hij rustte, een zandsteen met een lint, zijn de daarop voor-
komende letters aan de eene zijde nog vrij goed te zien.
Hun beteekenis kon men ons niet meedeelen.

De steen staat in de uitstalkast temidden van vier oude
zandsteenen borstbeelden, die eveneens vele jaren tot de
fabriek hebben behoord."

Heel lang bleef de steen daar niet. Op verlangen van den
yorigen eigenaar kocht de slooper hem terug en hij werd toen
ingemetseld in den muur van de nieuwe fabriek, N.V. Mo-
torenfabriek „Energie", op het terrein van het westerhoofd
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