
HISTORISCH GENOOTSCHAP „ROTERODAMUM"
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ET zou wellicht van zelfoverschatting getuigen, indien bij
het neerschrijven van het 13de jaarverslag als motto werd
aanvaard het woord uit Psalm 77: „Ik overdacht de

dagen van ouds, de jaren der eeuwen", want al heeft het Genoot-
schap in de bijna twaalf jaren, welke sinds de oprichting zijn ver-
lopen een eigen plaats in de Rotterdamse samenleving verworven
en zijn bestaansrecht ook in deze koopmansstad bewezen, van een
tijdsbestek als door de psalmist bedoeld, kan niet worden ge-
sproken.

En toch. . . de doelstelling van het Genootschap „het wekken
en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Rot-
terdam en omgeving" kent geen tijdsbeperking, zodat wij in dit
opzicht althans deze woorden als Lijfspreuk zouden mogen aan-
vaarden.

Het kleine tijdsdeel echter, waarop in dit verslag onze aandacht
in het bijzonder is gericht, het verslagjaar 1958, liggend dus in een
zeer recent verleden, geeft wederom reden tot vreugde en al mag
dan een „gewoon" verenigingsjaar achter ons liggen, de groei van
het Genootschap zet zich onverminderd voort. Ondanks het nor-
male verloop wegens overlijden dan wel vertrek nam het aantal
leden wederom belangrijk toe, zodat op 31 december 1958 1670
leden en 76 donateurs stonden ingeschreven.

Spraken wij in de aanvang van dit verslag van een „gewoon"
verenigingsjaar zulks in tegenstelling tot het jaar 1957, waarin het
tienjarig bestaan van het Genootschap werd gevierd, de belang-
stelling van de zijde van de leden en introducé's was wederom
verheugend groot.

Der gewoonte getrouw worde allereerst vermeld, dat de jaar-
vergadering van het Genootschap plaatsvond op vrijdag 21 febru-
ari 1958 des namiddags te 4.30 uur in de Gemeente-Bibliotheek.
Blijkens de presentielijst waren elf leden ter vergadering aanwezig.

Na opening door de voorzitter werden de notulen van de
jaarvergadering van 27 februari 1957 door de secretaris voorge-
lezen en ongewijzigd goedgekeurd. De jaarverslagen van secretaris
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