
meenteraad. Van de bekende figuren noemen we verder mr. H. H.
Tels, deken van de orde van advocaten, oprichter en hoofdredac-
teur van de in 1844 opgerichte N.R.C.

Er waren vijf Joodse artsen *) in Rotterdam gevestigd, waar-
onder dr. A. Symons, de leider van de moderne oppositie in de
kerkeraad. Secretaris van de kerkeraad was J. L. Heyermans,
vader van Herman Heyermans, redacteur van de N.R.C, en
grootvader van Herman Heyermans Jr., de bekende roman- en
toneelschrijver.

Door de eenvoudige man werd als spreektaal het Jiddisj ge-
bruikt, de ontwikkelden spraken gewoon Nederlands. De moder-
nen streefden er met alle macht naar de maatschappelijke emanci-
patie van het proletariaat te bevorderen. Daartoe diende de in
1848 opgerichte Maatschappij tot Nut van de Israëlieten in Neder-
land, die avondcursussen gaf in natuurlijke historie, dierenrijk en
vaderlandse geschiedenis, en de Maatschappij tot bevordering van
het aanleren van Ambachten, Handwerken en Kunsten. Daar de
ontwikkelden over het algemeen zich los van de Joodse godsdienst
hadden gemaakt, stond het proletariaat achterdochtig tegenover
hun streven. De modernen trachtten zich inderdaad volledig aan
hun omgeving te assimileren en daartoe moest het Jodendom tot
een soort zedelijk genootschap worden gereformeerd, dat zich
nauwelijks van een liberaal Christendom onderscheidde. De
synagoge moest een kerk worden, waar decorum belangrijker
was dan een spontane religieuze uiting. Tot de taak van de Opper-
rabbijn behoorde „maandelijks een openlijke predicatie te houden,
de godsdienstige zedenleer ten onderwerp hebbende, voorts om
zijne toehoorderen liefde tot den koning en het vaderland in te
prenten en derzelven tot nuttige leden der maatschappij en goede
burgers op te leiden" (Art. 118 van het Reglement van 1815).
De viering van de bar mitswa moest gelijk worden aan de be-
lijdenis van de christelijke omgeving. Een typerend voorbeeld
vinden we in een voordracht, uitgesproken door een weesjongen
in 1850, die niet in het in 1833 gestichte weeshuis kon worden
opgenomen, een voordracht, die men blijkbaar zo ontroerend
vond, dat men haar in druk liet verschijnen.

De jongen van dertien jaar zegt daarin: „Mijne weldoeners, die
zich zoo liefderijk mijn lot hebt aangetrokken! Edele menschen-
vrienden! Weezen-verzorgers!, die door geldelijke bijdragen ons
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