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HET jaar 1807 maakte deel uit van een periode, die voor ons
land en onze stad zeker niet als een tijdperk van voor-
spoed kan worden omschreven. Nederland bevond zich

in de Franse tijd, was in de greep van Napoleon en werd bestuurd
door diens jongste broeder, koning Lodewijk Napoleon, gehuwd
met Hortense de Beauharnais, een dochter van de zowel om haar
schoonheid als om haar veelbewogen leven alombekende Jose-
phine. Onze stad zuchtte onder het continentale stelsel, dat handel
en bedrijf verlamde. De haven moet wel een troosteloos verlaten
bseld hebben opgeleverd; al bladerend door de Rotterdamsche
Courant van die tijd komt men onder de scheepsberichten telkens
een vermelding als deze tegen: „Heden is de Maas niets gepas-
seerd, de Wind W.N.W.".

De enkele schepen, die nog binnenkwamen, voeren blijkbaar
onder neutrale vlag, zoals bijv. blijkt uit een aankondiging van 20
juni 1807:

„Te Rotterdam ligt in Lading: naar Lissabon, Kaptein
Thomas de Matta, met het Portugeesche Brikschip Eleo-
nore. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. N.B. Laad
geene Goederen als voor Neutrale Rekening, met be-
hoorlijke Certificaten".

Overigens waren het zeker niet alleen ongunstige handels-
berichten, die men in de nieuwsbladen van die tijd aantrof. Het
zal algemene belangstelling hebben getrokken, dat op 16 januari
1807 een aantal scheepstimmerlieden naar Leiden reisde om te
helpen bij de opruiming van de puinhopen na de beruchte ont-
ploffing van het kruitschip. In juni was enige afleiding te vinden
in de bezichtiging van een „Lucht-Ballon, geplaatst aan de Oost-
poort, alwaar het Panorama heeft gestaan". Tegen het einde van
het jaar werd in de Schouwburg niet alleen aangekondigd Flor-
ville en Valsain of de Zedelijke Tartuffe gevolgd van Frosine, doch
ook de ons beter bekende Gysbrecht van Amstel gevolgd van de
Bruiloft van Kloris en Roosje. Andere facetten van het stadsleven
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