
de eerzucht hen weerhoudt, om hunnen nood openlijk te
kennen te geven, van den gewonen onderstand beroofd
zien, op te zoeken, hun troost, raad, hulp en ondersteu-
ning te verschaffen, om het even, welk Godsdienstig Ge-
nootschap zij zijn toegedaan; mits, na een nauwkeurig en
onpartijdig onderzoek van hunne zedelijke waarde, het-
welk in geen geval uit het oog zal worden verloren.

Teneinde ons dit edel doel te helpen bereiken, noodi-
gen wij al onze Stadgenoten, bij deze in naam der nood-
lijdende menschheid, vertrouwelijk uit, om onze pogingen
door hunnen wijzen raad en door hunne milddadigheid
te ondersteunen; het zij de laatste in geld, kleederen,
huisraad of eetwaren bestaan moge, daar toch alles, hoe
gering ook, den behoeftigen dubbel welkom is.

Allen, die deel aan deze instelling willen nemen, kun-
nen hunne schriftelijke voorslagen of dadelijke bijdragen,
met of zonder naam, doen bezorgen aan M. Mensing, in
den Oppert, F 41, of aan P. de Kemp, op den Visschers-
dijk, D 54, die de werkzame posten van naar buiten wer-
kende Leden, edelmoedig op zich hebben genomen, ter-
wijl er van tijd tot tijd, evenals door het Genootschap
Nedrig en Standvastig, te Amsterdam, geschiedt, des
begeerd of vereist wordende met verzwijging van namen
en steeds met de meeste bescheidenheid, een gedrukt
Verslag van het door dit Genootschap ontvangene en
verrigte het licht zal zien".

Rotterdam den 9 van Wintermaand 1807

Het zij vergund aan de geschiedenis van dit Genootschap
Nederig en Menschlievend, dat einde 1957 zijn honderd vijftig-
jarig bestaan herdacht, enige aandacht te wijden. Oprichters
waren: ds. Roll, predikant van de Lutherse Gemeente; ds. W. de
Goede, predikant van de Remonstrantse Gemeente; de Oud-
Katholieke pastoor Kuyter; de Rooms-Katholieke pastoor Pau-
wels, Mozes Ezechiels, M. Mensing en Pieter de Kemp.

Uit de namen der oprichters blijkt, dat hier samengewerkt werd
op brede grondslag en dat verschil van godsdienstige overtuiging
generlei beletsel was om de handen ineen te slaan. Het doet wel-
dadig aan, dat men terwille van het goede doel bereid was om
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