
GENOOTSCHAP „VOOR VROUWEN
DOOR VROUWEN", 1809-1959

door PETRA BEYDALS

OP 8 januari 1809 werd Sara Jacob, huisvrouw van Nathan
Isaac, wonende in de Pottebakkerssteeg, verlost van drie
zoons. Op 19 januari d.a.v. verscheen in de Rotterdamsche

Courant een uitnodiging aan alle menslievende vrouwen:
„Eenige vrouwen gevoelig over het gebrek en de behoeften die

velen harer stadgenooten in den geringen stand ten tijden van
derzelver bevalling moeten lijden, zijn reeds lang bedagt geweest
op een middel om zulke ongelukkigen wezenlijke diensten te be-
wijzen en hebben tot dat einde een goed ingerigt plan ontwor-
pen" . . .

Met de gewone breedvoerigheid dier dagen gaat het zo nog
enige tijd voort, maar dan volgt een tweeledig belangrijk artikel.
Het artikel 1ste lid luidt:

„Het Genootschap zal alleen en bij uitsluiting door vrouwen
bestuurd worden".

Uitstekend, denkt de Rotterdamse vrouw van nu: reeds anno
1809 ontsproot te Rotterdam de emancipatie der vrouw. Maar dan
volgt het 2de lid:

„en deszelfs ondersteuning zal zich bepalen tot gehuwden van
wier gedrag men goede getuigen bekomen kan".

„Voor Vrouwen door Vrouwen", onder deze naam wordt de
lijst van inschrijving opengesteld.

Enige weken daarna volgt een tweede beperking:
„Voor brave behoeftige gehuwde vrouwen, die door geen kerk-

of arme-kas bedeeld worden f 3 , — voor de vroedvrouw, en de
eerste vier weken het nodige goed te leen waarna men naar de
omstandigheden het een of ander zal laten behouden".

De eerste gedachte van de hedendaagse Rotterdamse vrouw
gaat uit naar de ongelukkigen die zonder bescherming van de
echtgenoot zoveel nodiger „door Vrouwen" met raad en daad
zouden moeten worden bijgestaan. Zulke vrijzinnige denkbeelden
mag men in de aanvang der 19de eeuw niet verwachten.

Dit was het tijdperk van „de ongehuwde moeder met een
bundeltje door de sneeuw strompelend, na een bescheiden belletje
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door een gestrengen vader van de deur gewezen". Een historisch
onderzoek zou moeten uitwijzen door wie die ongelukkigen dan
wèl geholpen werden, als de familie het niet deed en de liefdadig-
heid al evenmin.

Doch het is stellig niet om kritiek te oefenen, dat deze enkele
bladzijden aan het 150-jarig bestaan van „Voor Vrouwen door
Vrouwen" worden gewijd.

Bij het doornemen van vier foliodelen notulen, drie omslagen
met herdenkingsbescheiden en reglementen, en tenslotte vier delen
jaarverslagen in met gouden letter bedrukte banden, bewondert
men de toewijding en trouw aan de goede zaak van een rij Rotter-
damse vrouwen, die 150 jaar elkaar de fakkel doorgaven.

Van 1809 tot 1959 kwamen zij 22 maal per jaar bij elkaar;
volgens goed oud gebruik is augustus de vakantiemaand. Is een
der leden afwezig dan is het wegens ziekte of huiselijke omstandig-
heden, voor geen andere reden wordt verzuimd. De dames dron-
ken tesamen een kopje thee met een beschuitje, bespraken met de
zaakgelastigde de voorkomende gevallen en hielden een napraatje
tot de koets hen weer huiswaarts reed.

Het eerste jaar werden 47 behoeftige kraamvrouwen geholpen
met f 3,— voor de hulp van de vroedvrouw en voor vier weken
kraamgoed, terwijl ook doopgoed werd geleend. Het bruikleen
hield in: twee dag-bovenmutsjes, twee nacht-bovenmutsjes, twee
hemdjes, één wit wollen dekentje, twee borstrokjes, twee gestreepte
dito, twee halsdoekjes, vier bandjes en zes „luren"; voor de moe-
der: twee hemden, twee mutsen; gelukkig volgt hierna, dat 46
vrouwen het dekentje met zes stuks kindergoed mochten behouden.

Het is verstandig ineens de sprong naar 1958 te maken.
Er is in die 150 jaren wel veel veranderd.
Aan verzoeken om een laken, sloop en nachthemden voor de

kraamvrouw wordt voldaan, matrasjes voor kinderledikanten kun-
nen niet altijd worden verschaft. Aan zwakke kraamvrouwen
wordt enkele maanden melk, eieren en vlees gegeven. Er zijn 38
wiegen voor uitlening beschikbaar.

De sociale werkster, die de gezinnen ook door gesprekken met
de oudere kinderen moreel steunt, is wel een andere figuur dan
de weduwe van 1848 die van de vroedvrouw bij de betaling van
f 3,— een kwartje fooi kreeg, welk gebruik de directrices spoedig
stopzetten. Het aantal vrouwen waaraan hulp wordt verleend, is
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ongeveer gelijk, hoewel er jaren van zeshonderd vrouwen ge-
weest zijn. Wat blijft in die anderhalve eeuw, is de zorg voor
tweelingen. Het is opvallend - zo luiden de notulen - hoeveel
tweelingen in 1951 geboren werden, waarvoor hulp nodig was.
Met kerstmis wordt al sinds jaren een deken-uitdeling gehouden.
Tot zeer lang blijft de term „een witte tweeslaapsdeken" in gebruik.
De bijeenkomst der moeders wordt door chocolademelk feeste-
lijker, allen gaan met pak en zak heen. Behalve de deken is de
inhoud: warme kleding voor oud en jong, worst, koek, fruit,
poppen en speelgoed.

Het genootschap blijft zijn doelstelling getrouw: De ondersteu-
ning van gehuwde kraamvrouwen uit de behoeftige stand, indien
de informaties bevredigend zijn. „Bedelarmen, waarlozen, voor
zulken is het genootschap niet ingerigt". Regel is, dat vanaf het
vierde kind hulp verleend wordt. Een moeder van 19 jaar, met een
echtgenoot, let wel echtgenoot, van 21 jaar, die haar derde kind
verwacht, wordt geholpen. De dames zien wel in dat dit vroege
trouwen - hetwelk steeds meer voorkomt - nadelig voor de kas is,
maar waar het trouwbriefje aanwezig was, werd een uitzondering
gemaakt.

Gedurende haar 15O-jarig bestaan zijn vele giften en legaten aan
de vereniging geschonken. Zelfs waren er eens een paar dames die
een huis in Zwammerdam legateerden met de levenslange huurders
erin. Men kan zich voorstellen, dat de legaterende dames meenden
een prachtig toezicht op het in goede staat houden van hun huis
te hebben bedacht, terwijl tegelijkertijd de verplichtingen tegenover
de bewoners waren nagekomen. Neen, dan waren de giften ineens
veelal f 1000,— bedragende, van belangstellende echtgenoten toch
gemakkelijker om te zetten in dekens, lakens, luiers enz.

In 1954 schenkt mevrouw W. S. J. van Stolk-Quintus, die vele
jaren directrice was, ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag
een gift aan het Genootschap. Tegelijkertijd worden giften van
een zilveren bruidspaar en van een grootmoeder bij haar eerste
kleinkind ontvangen. Het is een traditie geworden, dat directrices
bij een bijzondere gebeurtenis in hun naaste familie het genoot-
schap met een gift bedenken. Hoe welkom waren deze giften. Een
uitzetje, in 1948 nog f 15,—, kost in 1950 reeds f 36,—.

De ons toegewezen ruimte laat niet toe zeer uitvoerige mede-
delingen uit de zo volledige notulen te doen.
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Er blijkt een vriendelijke verhouding met de bestuurders van de
Maria Catharina van Dooren Stichting, tot Kuyl's Fundatie en
tot het Hofje van Gerrit de Koker.

De dames van de Stichting geven door hen zelf gemaakt kinder-
goed, zij schrijven gelukwensen bij herdenkingen, schenken een
zilveren penning bij het eigen feest en alle drie genoemde instellin-
gen gaven geldelijke bijdragen. Slechts de heren van „Armenzorg"
bekritiseren de dames enkele malen. In 1883 gebeurt dit op zo
onwelwillende wijze, dat „De Maasbode" in het krijt springt.
Met een financieel overzicht worden de heren afdoende tot zwijgen
gebracht. Er blijkt nl., dat meer dan de helft der bij „Armenzorg"
ingekomen bijdragen niet aan de armen komt, maar aan admini-
stratie en salarissen verdwijnt. De zeer gekrenkte dames zullen dit
exemplaar van het blad, in duplo in het archief aanwezig, wel
verslonden hebben.

Hun administratieve kracht begon in die jaren met f 100,—
langzaam opgevoerd tot f400,—, terwijl een tweede zaakgelastigde
een toelage van f 200,—, en een hulpje f 100,— ontving. Later
is men tot de oorspronkelijke toestand van één beambte terug-
gekeerd. Men ziet die brave weduwen zonder hulp van tram of
bus steeds maar wandelen over de keien van Rotterdam. Gezond
bleek dit wel te zijn: opvallend is, dat deze zaakgelastigde vrouwen
oud begonnen, lang bleven en stokoud hun ontslag „namen".
Van 1809 tot heden troffen wij zonder hiaat slechts tien personen
aan, waarbij dames met 30- en 35-jarige dienst. De eerste, Anna
van Nek, weduwe van Jacobus van Kerkhoven, woonde tegenover
het Gemeenlandshuis op de Korte Hoogstraat. Zij werkte voor
't Genootschap van 1809 tot 1845 en overleed, 81 jaar oud, in 1846.

Het is bepaald treffend te lezen, hoe de tegenwoordige sociale
werkster, J. Uiterwijk, in 1936 aangetreden, in de oorlogsjaren
bij gebrek aan een flets weer alle bezoeken te voet aflegde in onze
zoveel grotere stad. En nu toch de oorlogsjaren gereleveerd wor-
den, het kapitaal bleef intact, doordat de dames nimmer de ge-
vraagde gegevens verstrekten. De desbetreffende formulieren leg-
den zij naast zich neer. . . Hoe roerend blij waren de dames in
1945 met 35 potten van 3V2 pond pindakaas die via het Roode
Kruis uit Amerika waren gekomen. Het was voor de grootste
gezinnen en één pot voor de drie naaisters, die door de jaren heen
voor het Genootschap werkzaam bleven.
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Hoe competent de directrices waren - zo noemden zij zich
allen - blijkt niet alleen uit de notulen: wanneer men de woorden
leest, waarmede de eerste presidente en oprichtster van het Ge-
nootschap Debora Petronella van der Pot-Burger een brief van
de sous-préfet van Rotterdam beantwoordt, bewondert men de
diplomatieke wijze waarop zij zich van de uitnodiging om toe te
treden tot de door de keizerin opgerichte „Société maternelle"
distancieert. Een ambassadeur had het niet verbeterd; of bespra-
ken de dames de zaken des avonds met hun echtgenoten?

Ook het geregeld toezenden van de jaarverslagen aan de leden
van de koninklijke familie, - in mooi bindwerk gehuld -, bracht
de dames al in 1818 drie vorstelijke donatrices. Van donatrice
werd de Koningin „beschermster" en in 1841 kan het Genoot-
schap bogen op een koninklijke patronesse. Bij overlijden van
Moeder en Zuster en later ook van de Koningin, nam Koning
Willem I het donateurschap over.

Verneemt men uit de correspondentie met het Hof, dat in
Den Haag een zustervereniging, „Weldadig en Zorvuldig", is
opgericht, dan worden in 1819 twaalf „nieuwe" lakens ten ge-
schenke gezonden, zoals die bij het Rotterdamse Genootschap in
gebruik zijn. Een daarvan wordt door de Haagse dames „terstond
aan H.K.H, vertoond, die het soort van linnen met welgevallen
heeft goedgekeurd". Ook later komt het voor, dat het Haagse
contact door Rotterdam op zo royale wijze beantwoord wordt,
dat hun gift voor vluchtelingen de donatie overtreft.

Het is niet mogelijk alle directrices (zoals de zes, later zeven,
bestuursvrouwen genoemd waren), hier te vermelden.

Een uitzondering ware te maken voor de president-directrices.
Oprichtster D. P. van der Pot-Burger 1809-1867 f
C. van der Pot-Van der Hoop 1867-1883 f
F. H. B. S. van der Looy-Castendijk 1883-1890 f
A. J. T. Burger-Gogel 1891-1902 f
M. s'Jacob-Templeman van der Hoeven, 1902-1903 f
P. Hudig-Mees 1903-1904 afgetreden
S. van Ravesteyn-van Es 1904-1906 afgetreden
A. M. Viruly-van Dalen 1906-1920 f
J. de Monchy-Reynvaan 1920-1925 afgetreden
W. S. J. van Stolk-Quintus 1925-1935 afgetreden
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J. M. Hoynck van Papendrecht-Mees 1935-1941
C. A. Pieters-Havelaar 1942-1959.

In 1955 ontving het genootschap van mejuffrouw C. van der Pot
een kristallen schaal op zilveren voet, in 1834 bij het 25-jarig
bestaan aan de presidente vereerd door mevrouw J. J. van Nijme-
gen-Van Stolk en een porseleinen kop, gedateerd 1859. Een zilve-
ren bel met inscriptie werd ook in 1859 aan de geliefde tachtig-
jarige presidente geschonken.

Op 20 maart 1834 werd het genootschap een diner aangeboden
door de 83-jarige Dionys Burger, vader van de presidente. De
tafelschikking vertoonde eerst achttien gerechten, en voor het
dessert zes en twintig gevulde schalen, met een symbolische groep
in het midden.

Hoewel de vergaderingen bij de directrices thuis plaats vonden,
was een kantoor voor de zaakgelastigde, die des morgens van
tien tot twaalf uur zitting had om bezoeken te ontvangen en
aanvragen te bespreken, dringend nodig. Eerst hadden deze zit-
tingen ten haren huize plaats, later zien wij, dat het genootschap
van 1921-1931 gastvrijheid ontvangt op het bijkantoor van de
Spaarbank, Goudscheweg 100, daarna bij de Christelijke Vereni-
ging voor Jonge Mannen „Obadjah", Prinsestraat 17. Na de oor-
log werd gehuurd bij het Genootschap „Zorg en Bijstand",
Eendrachtsstraat 72.

In 1957 is „Voor Vrouwen door Vrouwen" met overeenkomstige
verenigingen gevestigd 's-Gra vendij kwal 69b.

Was het uitzonderlijk, dat in die moeilijke jaren der Franse
overheersing vrouwen een vereniging oprichtten? Dat alleen
vrouwen het genootschap stichtten, kan mede door de aanwezig-
heid van de Fransen veroorzaakt zijn. Een weigering voor deel-
name aan de Franse charitatieve vereniging kon door de vrouw
gemakkelijker geschieden dan door een van de Fransen afkerige
echtgenoot.

De emancipatie van de vrouw was nog lang niet aan de orde,
al had de felle patriot Gerrit Paape in 1798 reeds geschreven: „dat
het een onrecht jegens de vrouwen is derzelver aangeboren ver-
stand, ontwikkeling en vernuft in de keukenrook te versmo-
ren". Na de invoering in 1923 van het vrouwenkiesrecht in het
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tijdperk van de feministe Elisabeth Baelde en het raadslid Suze
Groeneweg, klaagt Jo Zwartendijk in 1930, dat er in Rotterdam
verenigingen voor kunst en andere zaken bestaan, waar de vrouw
in de commissie van toezicht haar intrede nog altijd niet mocht
doen.

Onze dames van 1809 en nog tientallen jaren daarna, kenden
dergelijke gevoelens zeker niet. Veilig uit het gezin tredend voor
een gewichtige middag, van elkanders vriendschap zeker, zien wij
ze zonder enige feministische allure, serieus de voorkomende zaken
behandelen. Zij schrikken voor geen enkel gezin terug, zien niet
naar godsdienstige overtuiging, maar prefereren wel te gaan waar
nog geen hulp geweest is. Het ontbreken van een trouwbriefje
blijft het éne afschrikwekkende beletsel.

Zouden wij Elisabeth Baelde, Ida Heyermans, Sophie Plate en
dergelijke vrouwen soms te danken hebben, dat die schrik thans
plaats gemaakt heeft voor het gevoel: „Wie zonder zonde is werpe
op haar den eerste steen" ?

Maar laat ons eindigen met de hoop, dat „Voor Vrouwen door
Vrouwen" bij het 200-jarig bestaan even rustig en nuttig bezig zal
zijn als thans weer mogelijk is.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
L. A. Evers-Sijthoff, presidente
H. M. Drost-van Stolk, secretaresse
A. van der Mey-Dresselhuys, penningmeesteresse
A. C. Cankrien-van Dorp
C. H. van Dam-Huet
E. Kolff-Mees.
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