
OPSCHUDDING IN DE ROSALIAKERK

DEN 25 des Zondag morgen ontstondt alhier in de Room-
sche Kerk, in de Leeustraat, byna op het einde van den
Godsdienst, eene geweldige beweging, die ogenbliklyk

door een algemeene ontsteltenis gevolgd wierdt, zoo dat de ge-
heele Gemeente in rep en roer geraakte: dan dewyl een ieder naar
een goed heenkomen zogt, vermeerderde dit de verwarring en ver-
wekte zulk een sterk gedrang, dat verscheiden personen er door
onder de voet geraakten en de een op de anderen nederviel. Het
duurde egter niet lang of men bedaarde een weinig; doch toen
hadden zeer veel lieden, door het gedrang, hunne Hoeden, Mutsen,
Schoenen, Muilen, Kerkboeken, en sommige ook hunne Kleino-
dien verloren, gelyk er nog een gedeelte dier goederen in gemelde
Kerk voor de eigenaars bewaard wierdt. Zeldzaam is het onder-
tusschen, dat tot nog toe niemand, die in gemelde Kerk tegenwoor-
dig is geweest, weet te zeggen, door welk toeval deze opschudding
veroorzaakt is, zelfs zy niet, die bedaard gebleven zyn: menigvul-
dig zyn egter de vertellingen en gerugten, die hier omtrent verspreid
worden; doch zeer geloofwaardige personen, die in de gelegenheid
geweest zyn en nog zyn, om dienaangaande naauwkeurig onder-
rigt te worden, verzekerden niet te weten of te hebben kunnen ont-
dekken, wat aanleiding tot deze beweging gegeven heeft; ook weet
men niet, dat er iemand omgekomen of zwaar bezeerd is geworden.
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