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HET was 18 februari 1958 driehonderd jaar geleden, dat te
St. Pierre-Église, bij Cherbourg, een merkwaardige Franse
auteur geboren werd: Charles Irénée Castel, Abbé de

Saint Pierre (1658-1743), die zijn geschriften voor het merendeel
in Rotterdam heeft laten verschijnen.*) De Franse abt is een on-
vermoeid opsteller van hervormingsplannen geweest, en wel op
de meest uiteenlopende gebieden. Zo ontwierp hij een plan voor
de uitroeiing van de zeerovers van Algerije, een plan ter vervol-
making der geneeskunde, een plan, waardoor de eretitels meer
nut voor de koning en de staat zouden afwerpen, een plan,
waardoor boeken meer eer aan hun schrijvers en bouwwerken
meer eer aan hun ontwerpers zouden brengen, een plan om de
wegen in de winter begaanbaar te maken, een plan om een einde
te maken aan de disputen der theologen(!) (Saint Pierre had hier
vooral de twist tussen Gomarus en Arminius op het oog) en een
plan om de inrichtingen voor geestelijken volmaakter, d.w.z. nut-
tiger voor hun medemensen, te makend) De grootste bekendheid
evenwel heeft het plan gekregen, waarmee hij voor altijd de vrede
in Europa wilde verzekeren *), en wel door een bond van alle
Europese staten, met verplichte arbitrage en sancties tegen aan-
vallende mogendheden. Dit ontwerp heeft hem een blijvende
plaats bezorgd onder de voorlopers van de internationale ge-
dachte.*) Hij heeft door zijn hervormingsplannen bijval geoogst
en invloed uitgeoefend (bijv. op Rousseau), maar ook veler spot-
lust opgewekt, o.a. die van de sarcastische Voltaire, zoals blijkt
uit diens epigram:

N'a pas longtemps de 1' abbé de Saint-Pierre,
On me montrait Ie buste tant parfait,
Qu'onc ne sus voir si c'était chair ou pierre,
Tant Ie sculpteur F avait pris trait pour trait.
Adonc restai perplexe et stupéfait,
Craignant en moi de tomber en méprise,
Puis dis soudain: ,,Ce n'est la qu'un portrait;
L'original dirait quelque sottise".^)
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