
VERGETEN FIGUREN i n :

FRÉDÉRIC RAINVILLE

door MR. H. C. HAZEWINKEL

OP 10 december 1761 kreeg „Fredrik Rainville, geboren
te Parijs, onder acte van 't armbestuur op de Slijkvaart in
dato 26 november 1761" van het stadsbestuur finale ad-

missie om zich blijvend in de stad te vestigen.
De omstandigheid, dat de statie van de Slijkvaart Oud-Katho-

liek was schijnt er op te wijzen, dat Rainville Jansenistische sympa-
thieën koesterde. Hoewel hij tot zijn dood op 6 juni 1779 in vrij
behoeftige omstandigheden bleef verkeren, heeft hij vermoedelijk
in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, zonder bij de arm-
meesters van de Slijkvaart om steun te behoeven aankloppen.

In 1775 had hij zijn testament gemaakt, waarbij hij zijn vriend,
de advocaat mr. Herman Forsten, heer in Cromstrijen, tot univer-
seel erfgenaam benoemd had.*)

Een dag na zijn overlijden op zijn kamer in de Bierstraat liet
mr. Forsten door notaris Frescarode een akte opmaken, waarin
hij op zich nam, voor een passende begrafenis te zullen zorgen,
maar tevens uitdrukkelijk liet vastleggen, de aanvaarding van de
erfenis in beraad te willen houdend)

Enkele weken later compareerde Forsten opnieuw voor ge-
noemde notaris om te verklaren, dat hij de inboedel door de stads-
vendumeester in het openbaar zou laten verkopen, „maar alleen-
lijk om daardoor de deterioratie en bederf van de goederen en
inboedel te prevenieren, overzulks ten nutte en voordeele van alle
diegeenen welke eenig recht of pretensie op deselve zouden kunnen
of mogen sustineeren te protesteeren den voorn, verkoop te zullen
doen, geenzints met intentie om den boedel en nalatenschap van
den . . . heer Rainville te adieeren of eene acte hereditair te plee-
gen, als willende hij comparant daaromtrent blijven in zijn geheel en
deswegens alsnog behouden zijn recht in deliberatie en beraad".*)

1) Not. archief, inv. 3003, fol. 1164, d.d. 15 juli 1775.
2) Not. archief, inv. 3007, fol. 655, d.d. 6 juni 1779.
3) Not. archief, inv. 3007, fol. 756, d.d. 1 juü 1779.
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In de Rotterdamsche Courant van 16 oktober 1779 lezen we de
volgende advertentie:

„J. Tiele en A. Bothall, boekverkoopers, zullen op Maandag
18 October in de zaal boven de Beurs verkoopen de fraaye Ver-
zameling van Boeken, bestaande in Godgeleerde, Rechtsgeleerde,
Medische, Natuurkundige, Historische, Poëtische en Mengel-
werken, benevens een party Medicinalia, Prenten en Liefhebbe-
ryen, waarby drie Clavecimbaals van Chousel en Ruckers en een
ander, nagelaten door wylen de Heeren J. C. Gram en F. Rainville,
waarvan de catalogus is te bekomen voor 2 st. aan den Armen".

De clavecimbaals zullen wel uit de boedel van de heer Gram
afkomstig zijn geweest, maar veel van de boeken en „Liefhebbe-
ryen", vooral op natuurkundig en botanisch gebied, zullen uit de
nalatenschap van Rainville te voorschijn zijn gekomen, want deze
bezat als verzamelaar een zekere vermaardheid.

Heinrich Sanders, die, vermoedelijk in 1776, op zijn reizen
Rotterdam bezocht, heeft ons in zijn „Beschreibung seiner Rei-
sen durch Frankreich, die Niederlande, Holland Deutschland
und Italien" een in al zijn kortheid en eenvoud aangrijpend
portret van Rainville overgeleverd. Hij vertelt daarin n.l. het
volgende: „Die Gesellschaft Bataafsch Genootschap der proef-
ondervindelijk wisbegeerde besitzt auch eine schone Sammlung
von Herrn Fried. Reinwille (sic!), einem alten, gelehrten und
bedauernswürdigen Manne, mit dem mich der junge Engellander,
Mr. Waltnush, bekannt machte. Ehemals war er Lehrer der Bo-
tanik in Lyon, aber seine astmatischen Umstande und schreck-
lichen Krampfe im Unterleibe, nöthigten ihn zu privatisiren.
Ein Mann, der in der Botanik der Niederlande viel gethan,
auch andre Theile der Naturgeschichte bearbeitet hat, aber durch
seine Krankheit abgehalten wurde, jemals etwas bekannt zu
machen. Er hat Briefe von Hallern *), Linné *) und andern Krau-
terkundigen, denen er viel geschickt hat. Er beklagt sich über
manche Gelerhte, dasz sie ihm nicht antworten und nichts wie-
der schicken. Von Banks 3) in London, der ihn hier besuchte,

1) Vermoedelijk is bedoeld Albrecht von Halier, Zwitsers-Duits
medicus, fysioloog en bioloog (1708-1777).

2) Carolus Linnaeus, Zweeds natuuronderzoeker (1707-1778).
3) Sir Joseph Banks (1743-1820), beroemd ontdekkingsreiziger en

botanicus.
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hat er viele südlandische Pflanzen bekommen. Sein Zimmer ist
mit den schönsten Kopien von Rösel's Insektenwerk tapeziert,
die er alle selbst gemacht und illuminirt hat. Er besitzt auch
eine Münzsammlung, worin viele seltene Stücke vorkamen. Aber
seit 12 Jahren leidet der gute Mann erstaunend viel, und hat,
weil er taglich den Tod erwartet, bereits über seine Sachen dis-
ponirt. Indes, dasz der Engellander und ich die Sachen durch-
sahen, schrie er oft und winselte. Sobalt ich zu ihm kam, und wir
über hundertelei Dinge in der Natur sprachen, vergas er alle
Schmerzen und lebte wieder auf. So gros is die Liebe dieses Man-
nes noch im traurigen Alter für die Naturgeschichte. Er ward
zuletzt recht munter, stand auf, und dankte mir herzlich, dasz ich
ihn besucht hatte. Es sei ein Werk der Christlichen Liebe, sagte er.
Ach Gott, dacht' ich, im Weggehen, was ist der Mensch am Ende
eines geschaftigen Lebens! Doch die Liebe zur Naturgeschichte
stirbt nie in der Seele. Sie jagt den Jüngling durch die Welt und
erfrischt den Greis auf dem Schmerzensbette.*)

Het hoeft geen verwondering te wekken, dat een man met zijn
belangstelling lid was van het Bataafsch Genootschap voor Proef-
ondervindelijke Wijsbegeerte, dat in 1769 in Rotterdam was op-
gericht. Het blijkt uit een boekje van zijn hand, dat in zijn sterfjaar
het licht heeft gezien en dat tot titel had „Syllabaire franc.ois of
Fransch Lettergrepenboek tot gebruik der Kinderen der VII
Vereenigde Provinciën, Inhoudende hoofdzaakelyk 't geen betreft
de Leezing, door Fr. Rainville, Lid van het Bataafsch Genoot-
schap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam",
waarvan een exemplaar bewaard is gebleven in de Universiteits
Bibliotheek van Amsterdam.

De verschijning was aangekondigd in de Rotterdamsche Cou-
rant van 10 maart 1779, No. 30: „J. Bronkhorst, libraire a Rot-
terdam, a imprimé et débite actuellement: Traite Élémentaire sur
la Grammaire Francoise, contenant principalement ce qui regarde
La Lecture, par Frédéric Rainville, Membre de la Société Batave
de Philosophic Expérimentale. Cet Ouvrage en 8o. de 250 pages a
été spécialement compose en faveur de tous ceux qui parlent Hol-
landois et Flamand; mais, au moyen de quelques légères change-
ments, on peut l'approprier a toutes sortes de Langues".

1) Erster Theil, p. 470, Leipzig, 1783.

246



We zeiden reeds, dat Rainville in Rotterdam in zijn levens-
onderhoud zal hebben kunnen voorzien. Hij slaagde hierin als
vertaler en leraar. Het eerste blijkt uit een post van de boedel-
rekening van de befaamde Rotterdamse kunstverzamelaar Jan
Bisschop, die op 5 maart 1771 was overleden*):

„Den 2 Juli betaeld aan Frederic Rainville f. 84.- voor het ver-
talen van de catalogus van de tekeningen en kostbaarheden, te
samen groot 16 Bladen, uit het Hollandsen in het Fransch".

Dat hij ook uit het geven van privaatlessen inkomsten heeft ge-
trokken kan men lezen in de opdracht van de Syllabaire aan de
jongedames Anne, Sara en Henriette Goddard, dochters van de
Engelse koopman John Goddard en Henriette Maria Hope *):

Mes tres chères Amies!
Il faut être aussi convaincu que je Ie suis de la justesse de votre

discernement, pour oser vous offrir un ouvrage qui, au premier
coup d'oeil, paroit de si peu d'importance, et que bien des gens
mettront probablement, sans se dormer le temps de Fexaminer, au
rang des choses qui ennuient, pour être trop rebattues et trop
communes; mais je sais que vous ne jugez point des objets sur les
apparences; je suis sür que vous lirez ce petit ouvrage avec atten-
tion, avant de prononcer sur son mérite, et que même eussé-je
manqué mon but, en le rendant moins utile que je ne l'espérois, le
zèle pour le bien public, qui me l'a fait entreprendre, me donnera
toujours droit a votre indulgence. Je me flatte d'ailleurs que vous
ne reverrez pas sans plaisir des Lecons, qui ne peuvent manquer
de vous rappeller les précieux moments que vous avez consacré a
l'étude de la Langue Francaise, et que vous m'avez rendus si doux
et si gracieux par votre docilité et par votre application. Je ne me
lasserai point de répéter que, quand l'amitié et la conüance sont
réciproques entre le Maitre et les Elèves, l'instruction devient
alors une des plus charmantes occupations qui puisse fixer des
creatures raisonnables.

Les suffrages de vos respectables Parents, si éclairés et si bons
juges de tout ce qui concerne l'Education; la confiance dont ils
m'ont honoré et la générosité avec la quelle ils ont bien voulu sou-
tenir mes foibles efforts, tout cela me donne lieu d'espérer que,

1) Not. archief 3044, fol. 1363.
2) Vgl. Rotterd. Jaarboekje 1948 blz. 177. De meisjes waren in 1797

resp. 16, 14 en 13 jaar oud.
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sous votre protection, le petit ouvrage que j'ai l'honneur de vous
offrir, pourra exciter Ie zèle de quelque savant de votre Nation et
procurer un jour, a mon exemple, aux jeunes Anglois Ie mème
plaisir que je m'empresse de présenter aujourdhui aux Enfants
de ces Provinces. Quel que soit le succes du Syllabaire Francois, il
sera toujours une preuve non equivoque du sincere attachement et
de la parfaite estime avec lesquels j 'au l'honneur d'etre

Mes tres chères Amies!
Votre tres humble Serviteur et fidele ami
Frederic Rainville.

Wat zijn onderwijsmethode betreft, ter aanbeveling daarvan
schreef hij in een voorbericht, dat ze er in het bijzonder op be-
rekend was, om jonge kinderen de vreemde taal te leren, zonder
ze te doen spellen en hij voegt er niet zonder zelfingenomenheid
aan toe: „Er is geen boek bekend, 't welk ten dienste der VII
Vereenigde Provinciën zaamgesteld is, waar in men de waare en
eigenaartige Klanken der Fransche taal, alle vereenigd, in zoo eene
goede order geschikt en op zulk eene duidelijke wijze verklaard
aantreft. Dus schroom ik geenzins te zeggen, dat mijn Letter-
greep-boek volstrekt noodzaakelyk is in alle de Schooien der
Nederlanden, alwaar men weezenlyk het Fransch, op eene berede-
neerde wyze, voorneemens is te leeren" *).

1) Voor het ter perse gaan van dit Jaarboekje is het gedenkboekje
„Loge Frederic Royal 1759-1959" verschenen. Hieruit blijkt (blz. 19)
dat Rainville lid is geweest van deze Loge.
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