
sous votre protection, le petit ouvrage que j'ai l'honneur de vous
offrir, pourra exciter Ie zèle de quelque savant de votre Nation et
procurer un jour, a mon exemple, aux jeunes Anglois Ie mème
plaisir que je m'empresse de présenter aujourdhui aux Enfants
de ces Provinces. Quel que soit le succes du Syllabaire Francois, il
sera toujours une preuve non equivoque du sincere attachement et
de la parfaite estime avec lesquels j 'au l'honneur d'etre

Mes tres chères Amies!
Votre tres humble Serviteur et fidele ami
Frederic Rainville.

Wat zijn onderwijsmethode betreft, ter aanbeveling daarvan
schreef hij in een voorbericht, dat ze er in het bijzonder op be-
rekend was, om jonge kinderen de vreemde taal te leren, zonder
ze te doen spellen en hij voegt er niet zonder zelfingenomenheid
aan toe: „Er is geen boek bekend, 't welk ten dienste der VII
Vereenigde Provinciën zaamgesteld is, waar in men de waare en
eigenaartige Klanken der Fransche taal, alle vereenigd, in zoo eene
goede order geschikt en op zulk eene duidelijke wijze verklaard
aantreft. Dus schroom ik geenzins te zeggen, dat mijn Letter-
greep-boek volstrekt noodzaakelyk is in alle de Schooien der
Nederlanden, alwaar men weezenlyk het Fransch, op eene berede-
neerde wyze, voorneemens is te leeren" *).

1) Voor het ter perse gaan van dit Jaarboekje is het gedenkboekje
„Loge Frederic Royal 1759-1959" verschenen. Hieruit blijkt (blz. 19)
dat Rainville lid is geweest van deze Loge.
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