GEORGE FRANS HASPELS,
PREDIKANT-LITERATOR (1864-1916) *

DOOR DR. C. RIJNSDORP

verscheen bij D. A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij N.V.

te ’s-Gravenhage een verzamelwerk onder de titel Menschen
in de schaduw. De bedoeling van dit boek was de herinnering levend
te houden aan enkele verdienstelijke Nederlanders op verschillend
gebied, die dreigden te worden vergeten. Het is gelukkig zo dat nu
en dan iemand zich afvraagt, of men ten aanzien van zekere muur-
bloemen van de cultuur wel helemaal billijk is geweest. Zo heeft
Anton van Duinkerken in zijn boek Het tweede plan, waarvan de
eerste druk in 1945 uitkwam, de dichters Jacob Cats, Jan Vos,
Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets en C. S. Adama van Scheltema
aan een herwaardering onderworpen. Tien jaar later, in 1955, deed
Victor van Vriesland niet minder dan 39 mannelijke en vrouwelijke
auteurs, prozaschrijvers ditmaal, in verhaalfragmenten aan het
woord komen onder de gemeenschappelijke benaming De vergete-
nen. Onder die 39 bevond zich ook Marcellus Emants, wiens werk
sindsdien vernieuwde belangstelling heeft gevonden.

Maar ik had het over dat boek Menschen in de schaduw. Wie
waren deze menschen? Ik noem ervan de staatsman mr. L. W. C.
Keuchenius, de physiocraat Johannes van den Bosch, de schilder
Willem Witsen en de componist Carl Smulders. U hebt al begrepen
dat het mij te doen is om een in de schaduw gebleven auteur en wel
de op 16 december 1916 overleden Rotterdamse predikant-literator
George Frans Haspels, aan wie in dat genoemde verzamelwerk
dr. K. Heeroma een helder en boeiend opstel heeft gewijd. Heero-
ma kon daarbij teruggrijpen op het uitvoerige Levensbericht van
de hand van Haspels’ oudere vriend Pierre Daniél Chantepie de la
Saussaye, afgedrukt in de Handelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1917).

Wat ons intrigeert, is dat woord ‘schaduw’. Schaduw - van
wie of van wat? Was men van mening dat Haspels stond in de

I :NIGE jaren vOor het uitbreken van de tweede wereldoorlog

*) Lezing voor het Historisch Genootschap Roterodamum op 16
december 1966.
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