BLADVULLING

Op de
NIEUWGEBOUWDE HOFPOORT
te Rotterdam in den jaere 1778

met de daerbij
NIEUWAENGELEGDE DRAEIBRUG

Roemt Romen op haer Tempelprael,

Het Lelirijk op Hof en Zael,

De Brit op zijne brug en deftige gebouwen,

Ja! de Amstelstad aen ’t scheeprijk 1J

Op haer kunstkeurig Raedhuis vrij,

’t Is alles enkle Waen, wanneer wij slechts beschouwen
De Hofpoort, die de Heer DALLON,

Dat groote Licht, die heldre Zon

Der Bouwkunste, aen den boord der Rottestroom deed stichten,
En zijn mirakuleuze Brug.

Dit Kunststuk, schoon ’t bleef even stug,

Hoe zwaer ’t ook was belaén met aembeeld en gewigten,
Is een der werken, daer ’t vernuft

Des grooten Kunstenaers voor suft:

Wis! Sampson, als hij nog in dezen tijd mogt leven,

Zou men, zoo hij zijn hair nog hadt,

En dus zijn volle kracht bezat,

Te Rotterdam het ambt van Bruggedraeier geven.

Uit: Verzameling Gedichten, voornamelijk betreffende Rotterdam.
18de eeuws manuscript aanwezig in de Bibliotheek van Handschriften
van het Gemeentearchief Rotterdam. Vervaardigd door een anonieme
schrijver.
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