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DOOR C. LINDEIJER-BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

E EN lang leven is mejuffrouw dr. De Koe beschoren ge-
weest, ruim 93 jaren. Een derde daarvan, 31 jaren, heeft
zij geleefd en gewerkt in Rotterdam. Dat waren jaren

van bijzonder sterk en diepgaand contact met leerlingen en do-
centen van de H.B.S. (later Lyceum) voor meisjes aan de Witte
de Withstraat, jaren ook van grote betekenis voor de ontwikke-
ling van het middelbaar onderwijs voor meisjes hier ter stede *).

Hoofdzaak is echter, dat in de jaren dat mejuffrouw De Koe
hier werkzaam was, eerst als lerares Nederlandse taal- en let-
terkunde, later als directrice en sinds 1928 als rectrix, veel ver-
anderingen hebben plaats gevonden, waaraan zij van harte
heeft meegewerkt.

Eerst, tijdens het directriceschap van mejuffrouw E. J. R.
Bakhuizen van den Brink, de oprichting van de 2de Gem.
H.B.S. voor meisjes in Kralingen (1917), die onder leiding
kwam te staan van mejuffrouw W. E. Wijnand. In 1918 de in-
stelling van een B-afdeling met zesjarige cursus aan beide
scholen, met einddiploma gelijkwaardig aan dat van de H.B.S.
voor jongens vijfjarige cursus. Toen mejuffrouw De Koe in
1926 mejuffrouw Bakhuizen van den Brink was opgevolgd als
directrice, ging op haar initiatief en aandringen de grote wens
voor de beide meisjesscholen in vervulling: de Gemeenteraad
gaf zijn fiat aan de oprichting van een gymnasiale afdeling, de
zo geheten C-afdeling, welke in 1932 geconcentreerd werd in
de Witte de Withstraat.

In de oorlogsjaren echter is op last van de Duitse bezetting
deze afdeling C opgeheven en de beide meisjesscholen moesten
worden samengevoegd. Aan mejuffrouw dr. J. J. van Dullemen,
die in 1935 mejuffrouw Wijnand was opgevolgd, werd het di-

1) Aan de instelling ervan, in 1872, en de verdere wederwaardig-
heden gedurende de honderd jaar van zijn bestaan, zal een afzon-
derlijk artikel gewijd worden.
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rectoraat opgedragen en mejuffrouw dr. De Koe werd 'op
wachtgeld' gesteld. Dat was in 1942.

Vrijwel geruisloos verliet aldus mejuffrouw De Koe het on-
derwijs, slechts in een intieme bijeenkomst van docenten en
leerlingen dank gebracht en uitgeleide gedaan, met nog ver-
scheidene door de fusie overtollig geworden docenten.

Na het vertrek van de Duitsers vestigde zij zich voorgoed in
'Orplid', haar vriendelijk buitenhuisje in Noordwijk. Zonder
enige officiële erkenning van haar verdiensten was aan haar
ambtelijke loopbaan een einde gekomen. Maar niet aan haar
geestkracht, haar vrolijk optimisme en haar ongelimiteerde be-
langstelling voor mens en cultuur. Opnieuw bloeide haar geest
op in de studie van de Nederlandse moderne en klassieke let-
teren. De vrucht van die studie droeg zij over in druk bezette
cursussen. Onverflauwd bleef tevens haar belangstelling voor
haar oud-leerlingen en -docenten en voor alles wat Rotterdam
betrof.

Redenen te over om haar na haar overlijden in Noordwijk,
alsnog te gedenken in het Rotterdams Jaarboekje.

Annie de Koe werd op 23 maart 1883 te Utrecht geboren als
dochter van ds. (later prof. dr.) S. S. de Koe en jkvr. Isabella A.
M. C. van Asch van Wijck.

Na 2 jaren professoraat in Groningen, stierf de vader en
keerde het kleine gezin - een ouder zusje en een jongere
broer - naar Utrecht terug.

Na het gymnasium doorlopen te hebben, werd zij ingeschre-
ven voor de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. Op 23 november 1910 promoveerde zij
aldaar cum laude met een dissertatie over de Literair-aesthe-
tische theorieën van Hieronymus van Alphen.

Op het gymnasium reeds was haar grote begaafdheid duide-
lijk aan het licht getreden, en haar intense belangstelling voor
alle culturele verworvenheden. Daarbij kwam een sterke drang
om al datgene wat haar geest zo boeide, over te dragen op an-
deren. Toen zij dan ook na haar promotie meteen benoemd
werd als lerares Nederlandse taal- en letterkunde te Rotterdam
(januari 1911) was zij van stonde aan een der meest geliefde
docenten van de school. Nog weten de oudste oud-leerlingen
te vertellen over die boeiende lesuren, waarin zij diep inging op
het wezen van de poëzie of het proza dat zij met 'de kinderen'
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behandelde. Altijd weer 'hadden' zij er wat aan, gingen zij ver-
rijkt naar huis.

In dit verband willen wij ook even vermelden, dat zij een der
oprichtsters is geweest van de bekende Meisjes Zomerclubs
der N.C.S.V., waar vriendschap en vrolijkheid en het diepere
contact met de ander hoogtij vierden.

Die stimulerende kracht, de gave om altijd weer het goede
en waardevolle te ontdekken in de ander en dat tot ontplooiing
te brengen - niet alleen bij haar leerlingen, maar ook bij vele
jonge docenten - haar nooit aflatende optimisme en zin voor
humor, kenmerkten mejuffrouw De Koe, evenzeer als haar in-
tense belangstelling voor ieders persoonlijke omstandigheden.
Zij hielp waar zij kon en met fijn inzicht en vasthoudendheid
wist zij richting te geven aan de levensbestemming van leer-
lingen die het moeilijk hadden, met vrijmoedigheid inschake-
lend alle personen en instanties daartoe nodig.

Toen mejuffrouw Bakhuizen van den Brink aftrad als direc-
trice, werd mejuffrouw dr. De Koe in haar plaats benoemd.
Het was geen gemakkelijke taak deze algemeen geziene en zeer
beminde voorgangster, door wier persoonlijkheid aan 'de Witte
de With' een bijzonder cachet was verleend, op te volgen. Het
is mejuffrouw De Koe echter wonderwel gelukt de sfeer van
de school te handhaven.

Wat zij in het afscheidslied van de leerlingen voor de schei-
dende directrice onder woorden had gebracht, bleek later vol-
komen op haarzelf óók van toepassing. Door een der oudste
oud-leerlingen is dit nog eens in het volle daglicht geplaatst op
een feestelijke bijeenkomst in Noordwijk ter gelegenheid van
haar 80ste verjaardag:

'Wat u ons zei, begrepen wij
en heeft ons hart geraakt.
En 't was ons soms, of u in ons
iets moois had losgemaakt.

Ons jong gemoed wist gij een doel
en richting aan te geven.
Geen zwaar gebod, maar heerlijkst lot
voor anderen te leven.'

Zelf universitair gevormd, heeft mejuffrouw De Koe er van
het begin van haar directriceschap voor geijverd een gymna-
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siale afdeling aan de school te mogen verbinden. Een grote
voldoening is het voor haar geweest, dat eindelijk in 1928 B.
en W. toestemming hebben gegeven.

Maar toen kwamen de Duitse orders en heel erg werd het voor
de rectrix, toen de Joodse meisjes, die zij al herhaaldelijk in be-
scherming had genomen, de toegang tot de school moest wor-
den ontzegd. Met diep medegevoel en ongelofelijke tact heeft
mejuffrouw De Koe haar 'kinderen' en zichzelf door dit dilem-
ma heengewerkt. Degenen die het drama hebben overleefd,
herinneren zich nog met grote dankbaarheid het persoonlijk
gesprek, waarbij ook de moeder aanwezig was en waarin me-
juffrouw De Koe toch nog weer perspectieven voor hen wist te
openen.

Menigmaal was zij al door de Duitsers op het matje geroe-
pen en toen het besluit viel, dat de gymnasiale afdeling moest
worden opgeheven en beide meisjesscholen tot één moesten
worden versmolten, was dit tevens het einde van de loopbaan
van mejuffrouw dr. De Koe in Rotterdam.

Maar niet het einde van haar activiteit.
In haar studeerkamer, een aardig verbouwd optrekje op het

terrein van 'Orplid', met uitzicht over de bollenvelden van
Noordwijk Binnen, de wanden geheel bezet met boeken, de
mooiste banden in een antieke kast met glazen deuren, haar
schrijftafel in het midden, verdiepte zij zich urenlang in de
lectuur van oude en moderne dichters, terwijl haar huisgenote
de huishouding verzorgde. Zo begon zij cursussen voor te be-
reiden. De vruchten van deze studies bracht zij over aan parti-
culieren, niet alleen in Noordwijk, maar ook in Wassenaar,
Den Haag, Bilthoven, Haarlem, Rotterdam.

Vondel was haar eerste onderwerp (en het laatste, zij was
toen 95!, met een oud-verpleegster in het Bejaardencentrum).
Daarna moderne dichters als Nijhoff, Achterberg, H. en A.
Roland Holst,Vasalis en zelfs Griekse tragedies. Zij heeft daar-
voor o.a. een Euripides vertaling gemaakt en fragmenten uit
de Iphigeneia overgezet. Haar grote belezenheid en eruditie
maakten het bijwonen van zo'n cursus tot een genot.

Zo heeft zij tot in haar laatste levensjaren, helder van geest
als zij was en bleef, haar talenten uitgedragen. Het heeft haar
beziggehouden en geïnspireerd en daardoor ook heeft haar
leeftijd haar niet geschaad, maar steeds rijker van geest en
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