
dank zij het gilde der kunstcritici, die in belangrijke mate de
publieke opinie beïnvloeden.

Zo bleef hij een stille in den lande, die in 1958 zijn laatste
eigen grote tentoonstelling hield, maar tot het eind in de be-
slotenheid van het persoonlijke gevoelsleven bleef doorwerken.
Zij echter die hem werkelijk kenden, zijn verfijnd kunstenaar-
schap, zijn nobel menselijk karakter, wisten dat hij in feite
meer betekende dan menigeen, van wie de hedendaagse kunst-
critiek, in soms nogal gecompliceerde en niet altijd gemakkelijk
leesbare pleidooien, niet nalaat uitbundige lof te zingen - een
lied van vaak meer schijn dan wezen, zelfs voor geoefende
oren . . .

Naar mijn vaste overtuiging is Cor van Kralingen een Rot-
terdams kunstenaar geweest wie in de culturele geschiedenis
van zijn stad een eervolle plaats toekomt. Eens, wanneer alle
thans nog zo tegenstrijdige opvattingen op hun waarde - of
onwaarde - kunnen zijn getoetst, zal blijken dat wij in deze
bescheiden en waarlijk bezielde artiest een eenvoudige, maar
toegewijde dienaar der schoonheid hebben verloren - waarbij
ik het woord 'eenvoudig' in dit verband zonder meer beschouw
als een epitheton ornans. Gelukkig delen velen reeds nu deze
overtuiging.

Ieder die hem, in wederzijds begrip, als vriend heeft gekend
en door zijn creaties werd getroffen, zal de mens en kunstenaar
Cor van Kralingen in dankbare herinnering houden.

DR. FREDERIC JEAN KROP, 1916-1977

DOOR DR. W. BOS

IN de nacht van de eerste op de tweede Paasdag - 10/11
april 1977 - ging dr. Frederic Jean Krop, op 20 mei 1916
te Rotterdam geboren, van ons heen.

Hoewel men bij Eric Krop aan veel plaatsen, gebieden en
landen kan denken, was hij niet alleen van afkomst, doch ook
van aktiviteit een specifiek Rotterdamse persoonlijkheid.

Hij werd er geboren en bij de overval in 1942 op het wijk-
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