
Herman van Kuilenburg goed kenden weten, dat achter die
pose van een grote bek een man met een gevoelig hart schuil-
ging, die het voor honderd procent méénde, wanneer hij op-
kwam voor de armen. Impulsief als hij was - en ik geloof, dat
dit tot het laatst zo is gebleven - zette hij zich altijd volledig
in als het ging om iets te doen voor hen, die te kort kwamen.
Hij werd gedreven, dynamisch voortgestuwd, als het ging om
zijn Arbeiderspers, om zijn krant, om zijn beweging, om zijn
Rotterdam.

Dat zijn bedrijf eens heel groot was, en zijn krant de grootste
van Nederland, was mede aan hem te danken omdat hij durfde
wat anderen vreesden. Soms wat al te ondoordacht. Ook char-
mant. Hij toonde zich een vriend voor hen in wie hij iets van
zichzelf ontdekte: vaart, impulsiviteit, dadendrang. Wie deze
eigenschappen niet bezat telde bij hem nauwelijks.

Hij was een apart soort mens, een gevoelige harde, die er
trots op was zich 38 jaar dag in dag uit voor Het Vrije Volk
te hebben ingespannen. Ik weet, dat hij na die 38 jaar nog 14
jaar in gedachten met die krant is bezig geweest.

Bij zijn crematie op woensdag 14 juni 1977 in het Utrechtse
crematorium Daelwijck spraken zijn vrienden mr. J. A. Burger
en J. W. Rengelink over een groot mens op wiens activiteiten in
de socialistische beweging nu nog wordt voortgebouwd. En
Gerard Verschoor, Van Kuilenburgs opvolger in 1977 in Rot-
terdam als directeur van Het Vrije Volk, achtte het veel méér
dan een plicht om te getuigen van de dank, die het in Rotter-
dam nog steeds verschijnende Het Vrije Volk aan zijn voorgan-
ger van jaren geleden verschuldigd is.

HUGH AART MAASKANT, 1907-1977

DOOR MR. J. HEUSDENS

ARCHITECT Huig Aart Maaskant werd geboren op
17 augustus 1907 te Rotterdam en overleed eveneens
aldaar op 27 mei 1977. Hij bezocht na de lagere school

de ambachtsschool en volgde naderhand het onderwijs aan de
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