
levensstijl is anders geworden, en ook het Rotterdams Lyceum
heeft zich aangepast aan de moderne tijd. Maar wanneer het
daarbij toch een eigen karakter bewaard heeft, dan is dit voor-
al hieraan te danken, dat kon worden voortgebouwd op de de-
gelijke grondslagen, door Schrijver gelegd.

Nu aan dit lange en werkzame leven een einde is gekomen
past op deze plaats een woord van eerbied aan de nagedachte-
nis van deze rechtschapen en bekwame Rotterdammer. Voor
de velen die hem gekend hebben blijft hij onvergetelijk.

JAN VAN TILBURG, 1900-1977

DOOR DR. A. J. TEYCHINÉ STAKENBURG

DE ouderen onder ons herinneren zich hem heel goed;
de jongeren vragen al aarzelend: 'wie was hij ook maar
weer?'. Zo snel gaat ons leven! Sinds zijn afscheid als

algemeen-voorzitter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid op
2 oktober 1967, is Jan van Tilburg al Rotterdamse historie ge-
worden. Een schimmige figuur min of meer, wiens fakkel van
grote geestkracht, vuurpijl van enorme werkzaamheid na een
welbesteed leven op 21 oktober 1977 doofde in een Rotterdam
op het breukvlak van oud en nieuw. Onze samenleving is in-
derdaad wreed op zo'n moment; onder zijn slippendragers wor-
den immers de voorste rijen gevormd door bewonderaars van
het eerste uur; die op hen volgen zijn wie-het-van-horen-
zeggen hebben. Maar bedroefdheid is er bij beiden. Want
iedere Rotterdammer, iedere vaderlander weet allicht dit: een
groot man onder de weinige groten, die een generatie vormen,
heeft ons voorgoed verlaten.

Jan van Tilburg werd op 16 juni 1900 te Rotterdam gebo-
ren als zoon van de uit Zevenhuizen afkomstige Antonie van
Tilburg en Cornelia Maria Bochove. Hij vormde met zijn broe-
der Leendert een tweeling; een jongere zuster completeerde het
ouderlijk gezin. Van moeder's kant kreeg hij waarschijnlijk
meer in zijn geestelijke bagage mede dan van vader's zijde.
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