heeft hem, naast zijn misschien wat nuchtere bankiersloopbaan,
gestimuleerd tot grote werkzaamheid voor het openbare leven.
Hij heeft ook in ruime mate genoten van het leven, hij hield
van het goede en het schone dat het leven kan geven, van ‘bon
mots’, de beeldspraak en in zijn vele toespraken die hij heeft
gehouden bij het uitreiken van eerbewijzen of het openen van
tentoonstellingen kon men met respect luisteren naar zijn in-
telligente uitspraken.

De dood trof hem op 28 december 1977 genadig en onver-
wacht in Wassenaar, waar hij zich had teruggetrokken na zijn
afscheid van Rotterdam, de stad, die hem dankbaar zal blijven
gedenken voor zijn werk dat hij met zoveel liefde deed voor
haar burgers.
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