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OVERLEDEN TE ROTTERDAM 2 MAART 1828*

DOOR DR. H.J. JAANUS

Meer dan een halve eeuw geleden gaf de stedelijke overheid er
blijk van bevlogen te zijn door zekere kerkelijke aandrift, toen zij
enige straten in het westen van Rotterdam ging tooien met
namen van eertijds illustere predikanten van zeer verscheiden
snit als: Doedes, Van Oosterzee, Tiele, Hofstede, Nozeman enz.
Nog in 1924 eerde zij de priesters Schaepman en Van Meurs door
een straat naar hen te vernoemen. Maar nadien scheen de
theologische animo er uit. Pas een kwarteeuw na de ramp van '40
mocht een straat in het centrum van de stad, dichtbij de Grote
Kerk, weer de titel voeren van een Hervormde predikant en nog
wel van de grote Oranje-promotor Jan Scharp. Dit gebeurde op
voorstel van B. en W. de 10de januari 1965.

In het feit dat Scharp 150 jaar geleden, op 2 maart 1828, 71
jaar oud, in zijn woning aan de Scheepmakershaven ontsliep,
vond het bestuur van uw Genootschap aanleiding een voorle-
zing aan deze merkwaardige man te wijden.

Vooraf dit: om de toegemeten tijd zo goed mogelijk te
benutten, zag ik mij genoodzaakt tot grote beperkingen, in het
bijzonder wat betreft de historische achtergronden. Bovendien:
Scharps oeuvre over zeer gevarieerde onderwerpen, omvattend
meer dan 40 werken in proza en meer dan 30 in poëtische vorm,
kan ik onmogelijk in een goed uur bevredigend aan de orde
stellen'). Een keuze was onvermijdelijk. En tenslotte: ik heb naar
wat ander, ook Rotterdams archief-materiaal gezocht om mij te
ontlasten van de beschuldiging al te onbescheiden leentjebuur te
hebben gespeeld bij ds. H.H. Barger, die in 1906 zijn boek 'Een
predikant uit den Patriottentijd' bij Bredée liet uitkomen.

Jan Scharp, enig kind van Abraham S. en Maria Jacobs, zag

* Lezing gehouden voor het Historisch Genootschap Roterodamum op 15 maart
1978.
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