
gelukkige jaren. Van zijn goede kennissen - genieën hebben zelden
intieme vrienden - waren hem er al velen in de dood voorgegaan:
H.A. Crommelin, Prof.Dr F.J.Th. Rutten en W.N.H, van der
Vorm, die hij allen bewonderde. G.H. van Driel, president van de
Koninklijke Wessanen, kwam hem er echter nog regelmatig bezoe-
ken. En zo deden vele andere Rotterdammers, die onder de indruk
waren van de uitzonderlijke persoonlijkheid van iemand, die nooit
wachtte totdat de tijd rijp was voor zijn plannen, maar die zijn
omgeving dwong zijn initiatieven te aanvaarden als voorwaarden
voor een betere toekomst van mensen in een samenleving. Grote
lijnen... nooit détails...!

77. Dr/.PA.
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