DR CORNELIS RIJNSDORP, 1894-1982

DOOR PROF. DR E. DIEMER

Rijnsdorp was gestorven, getuigde de Vrije Universiteit, die

hem in 1965 een eredoctoraat in de letteren had verleend, in
haar rouwadvertentie dat Rijnsdorp door zijn werk op voorbeeldige
wijze vanuit zijn christelijk geloof de verbintenis tussen cultuur en
geloof tot uitdrukking had gebracht. Daarmee was inderdaad de
betekenis die de overledene voor velen had gekregen kernachtig
aangegeven.

De literator Rijnsdorp heeft zijn hele lange leven in Delfshaven,
resp. Rotterdam gewoond. Het langst aan de Rochussenstraat, met
het uitzicht op de Coolhaven en vlak bij de Aelbrechtskolk.

In deze omgeving was hij ook geboren —op 19 september 1894
aan de Havenstraat, waar zijn vader een slagerij had. Cornelis was
de jongste van zes. Hij bezocht in Delfshaven achtereenvolgens de
school-met-de-bijbel en de openbare ulo-school aan de Schoonder-
loostraat. Daarbij is het gebleven. Hij was nog geen veertien toen
zijn vader overleed en de jonge Kees was veroordeeld tot kantoor-
leven. Dat heeft hij geweten. Hij heeft het moeten volhouden tot zijn
zestigste, toen hij eindelijk van enkele samenwerkende zijden in de
gelegenheid werd gesteld vervroegd pensioen aan te vragen. Pen-
sioen althans van kantoor, want nu eerst kon hij zich volop gaan
geven aan wat hij was blijven zien als zijn levensroeping: het
culturele werk.

Eigenlijk was Rijnsdorp tot die tijd alle jaren door een dubbel-
ganger geweest: overdag dus het kantoor — en ik had niet de indruk
dat men op het kantoor veel besef had welk een bijzonder man men in
huis had —en ’s avonds de kunst en, in ruimere zin, de cultuur. ‘Ik
heb geleerd zonder aanmoediging door te werken’, zei hij me eens.

Zijn honger naar kunst en cultuur was hem duidelijk aangeboren.
Waarbij zijn belangstelling zich allereerst en al vroeg op de muziek
richtte. Hij heeft in zijn jeugd zelfs nog gecomponeerd en hij heeft
jarenlang muziekrecensies geschreven. Trouwens, die belangstel-
ling is gebleven. Als hij later voor de Nederlandse Christelijke
Radiovereniging bijzondere programma’s gaat verzorgen waaraan

Toen, op 12 februari 1982 en 87 jaar oud, dr Cornelis
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muziek te pas komt — soms hele cantates —dan zoekt hij er zelf de
muziek bij. Maar allengs is het toch in het bijzonder de literatuur
geworden. Hij gaat literatuur schrijven en gaat éver literatuur
schrijven. En wat hij over literatuur schrijft, blijkt zelf ook weer
literatuur te zijn. Wat dan op zijn naam komt te staan zijn romans,
zijn essays, zijn gedichten, zijn ook beoordelingen. Zo was het al
lang voor 1954, maar dan verbreedt zich de stroom, zijn belang-
stelling verwijdt zich. De aanduiding van cultuurfilosoof is straks
niet misplaatst.

Indatjaar 1954 dus de splitsing van het oude en tegelijk een nieuw
begin met alle mogelijkheden tot verdere ontplooiing. Reeds was hij
toen, naast zijn bijdragen aan literaire periodieken, letterkundig
medewerker aan het dagblad De Rotterdammer, maar die mede-
werking werd nu vast; zij zou later worden voortgezet in het landelijk
dagblad Trouw. Tegelijk werd hij docent voor anthropologie en
kunstgeschiedenis aan de Christelijke Akademie voor Lichamelijke
Opvoeding, toen juist, dank zij een Rotterdamse gemeentelijke
subsidie, geopend aan de Witte de Withstraat. Bovendien ging de
radio in toenemende mate een beroep op hem doen. De erkenning
groeide nu gestadig. In 1951 was hij al benoemd tot lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; in 1964 krijgt hij in de
ridderzaal van het Muiderslot de tweejaarlijkse prijs voor de kritiek
uitgereikt. In 1957 was hij reeds koninklijk onderscheiden. En in
1965 verleent de Vrije Universiteit hem het eredoctoraat. Hij blijft
Rotterdams burger, maar hij moet vaak op reis, want allerwege blijkt
men in het land en in velerlei kring van geestverwanten te hechten
aan zijn als wijs en bezadigd geroemde oordeel in tal van culturele
vragen van deze tijd.

De Rochussenstraat blijft hij trouw, totdat hij op latere leeftijd
intrekt in de verzorgingsflat Borghave te Schiebroek, met zijn lieve
zorgzame vrouw Anna Maria Gerber, met wie hij in 1921 gehuwd
was en die hem in 1977, na een huwelijk dus van 56 jaren, zou
ontvallen.

Wat de samenvatting van zijn verdiensten betreft, zij is voor-
treffelijk gegeven in de beslissing van de hierboven vermelde
kritiekprijs. Ik citeer daaruit: ‘Hij heeft zich, indien niet steeds
gedragen door, dan toch duidelijk verbonden gevoeld met de
orthodox Protestantse gemeenschap in Nederland en zijn gaven in
dienst gesteld van een groeiende openheid van dit deel van ons volk
voor de Nederlandse letterkunde. Doctrinair noch opportunistisch
van aanleg, heeft hij vanuit een sterk persoonlijke, aanvankelijk
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slechts door een kleine groep geestverwanten gedeelde overtuiging
de integratie van de typisch christelijke letteren in het geheel van
onze literatuur bevorderd door zowel het eigene positief te benade-
ren als het andere kundig te karakteriseren, zorgvuldig te plaatsen
en, indien er reden voor was, eerlijk te waarderen; steeds erop
wijzend en in zijn manier van benaderen duidelijk makend, dat de
literatuur als katalysator en spiegel van christelijk/menselijk levens-
besef gewaardeerd moet worden’.

Literatuur als katalysator. We kunnen zeker stellen dat Rijns-
dorp belangrijk heeft bijgedragen aan de culturele emancipatie van
een volksgroep, waarin de eigen culturele waarde stellig niet
ontbrak, maar veelszins sluimerend aanwezig was en wachtend om
gewekt te worden. Men had trouwens veelal wel andere zorgen aan
het hoofd gehad. Rijnsdorp heeft die volksgroep waaruit hij ge-
komen was en die hij nimmer ontrouw is geworden grote diensten
bewezen door haar bij te staan en haar wegen te wijzen in de
vormgeving van een naar haar gevoelen verantwoorde beoordeling.
Hij ging steeds zeer zorgvuldig te werk. Van die zorgvuldigheid
getuigde ook zijn taalgebruik: helder en van een opmerkelijke
afgewogen precisie, waarbij iedere zin, ja elk woord, ook werkelijk
iets ‘zei’. Zijn stijl was vaak sterk aforistisch.

Van het vele dat hij geschreven heeft zullen, vermoed ik, vele
Rotterdammers, en weer nader de van huis uit Delfshavenaren, met
dankbare herinnering blijven denken aan dat boek uit 1931,
‘Koningskinderen’. Het boek heeft tot thema het milieu waaruit de
auteur zelf was voortgekomen: het orthodox gereformeerde, dat,
stellig in die tijd en ook in Rotterdam, inclusief Delfshaven,
gekenmerkt was door een zekere ‘bevindelijkheid’ en door een diepe
vroomheid van gemoed.

In dit boek herkenden velen zich. Dat het aansloeg en dat het
verwoordde wat in velen leefde kon ook worden afgeleid uit het feit
dat het aantal drukken allengs tot tien aangroeide. Het staat vandaag
nog in menige boekenkast, in Delfshaven en, ten dele daaruit
geémigreerd, in groot Rotterdam en trouwens in heel ons land. En
wie iets wil verstaan van het geestelijk klimaat, ook in onze stad, in
de eerste decennia van deze eeuw, kan om dit boek niet heen.

Inderdaad heeft Rijnsdorp daarna nog heel veel meer geschreven,
en het is mij bekend dat hij dit boek niet als zijn beste werk
beschouwde, maar ik meen dat in het bijzonder in een Rotterdams
jaarboek de vermelding van dit ook voor Rotterdam karakteristieke
boek niet mocht ontbreken.
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In de februari-dagen van 1982 was het duidelijk dat ook van dit
leven het slot naderde. De geest was tot het einde helder, maar
schrijven ging niet meer. Toen ik hem in Eudokia opzocht zei hij: er
liggen thuis nog wat te recenseren boeken, maar ik heb ‘de krant’ al
gevraagd ze terug te nemen. Zijn werk, ook zijn culturele werk, was
ten einde. Hij is heengegaan zoals zijn kinderen het formuleerden:
‘in rustige overgave aan de Heer’.

Bij al het andere dat hij had gedaan had hij ook meegewerkt aan
het Liedboek voor de kerken. Daarin is de bewerking van gezang
476 van zijn hand. Niet onmogelijk dat, toen het leven wegebde, zijn
gedachten waren bij het laatste vers: ‘Levensvorst, U loven de
geslachten,/ en tot Uw verborgen tijd / blijft de bruid Uw weder-
komst verwachten,/ ’t einde van haar bange strijd. / Houd haar
waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, / uit die hoge heilsver-
wachting leven, / tot zij op de jongste dag / met U triumferen mag’.

78. Dr C. Rijnsdorp
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