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Op maandag 11 april 1988 kwam bij vele vrienden en instel-
lingen, waarmee zij verbonden was, het trieste bericht bin-
nen dat Riet Blom tijdens een bezoek van haar en haar

man aan een van hun dochters, na een flinke wandeling op zondag
met de kleinkinderen, onwel was geworden en in de vroege maan-
dagmorgen in een ziekenhuis in Venlo was overleden.

Maria Mourits - zoals Riet Blom officieel heette - was geboren
te 's-Gravenhage op 19 februari 1921. Een jaar na haar geboorte
verhuisden haar ouders echter naar Rotterdam, zodat zij in feite
haar hele leven in Rotterdam gewoond heeft.

Haar ouders waren beiden werkzaam in het onderwijs en voorts
toegewijde leden van de S.D.A.P. en de VARA, typische vertegen-
woordigers van het idealistische socialisme uit de jaren na de eerste
wereldoorlog, ernstig en blijmoedig strijdend voor een betere we-
reld in de Kwekelingen Geheelonthouders Bond en de (rode) Bond
van Nederlandse Onderwijzers. Later gingen zij over naar de On-
afhankelijke Socialistische Partij, een linkse afscheidingsbeweging
die in 1932 ontstond. Riet kon nog met smaak vertellen over de
vergaderingen in rokerige zaaltjes, waarheen zij haar ouders ver-
gezelde, en waar ook wel eens werd gevochten en de borden met
fraaie leuzen in het water van de Maas verdwenen.

Na het met goed gevolg voltooien van de 3-jarige H.B.S. en het
behalen van een secretaressediploma van Schoevers, zou een kan-
toorbaan het meest voor de hand gelegen hebben. Dat vond zij
echter veel te gebonden. Zij wist een baantje bij de Rijkstelegraaf
te krijgen met onregelmatige diensten en volgde daarnaast een
ballet- en dansopleiding bij Corrie Hartong. Een beroep als ballet-
danseres zat er voor haar niet in, maar wel heeft zij later nog veel
aan deze opleiding gehad doordat zij aan tal van groepen cursus-
sen ritmische gymnastiek kon geven, waar ze ook veel plezier in
had.

In 1944 trouwde zij met de jonge huisarts Wim Blom, die een
praktijk trachtte op te bouwen aan de Boergoensevliet in het oude
Charlois. De eerste jaren waren niet gemakkelijk in het door de
oorlog geteisterde Rotterdam, en een goede praktijkwoning aan de
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