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In 1979 namen tegelijkertijd drie schoolleiders afscheid van het
Rotterdamse openbaar voortgezet onderwijs wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. De toenmalige onderwijswet-
houder Roei den Dunnen bood hen een sierlijke lunch aan in de
Burgerzaal van het stadhuis. Namens de drie werd een dankwoord
uitgesproken door Maup Frenk. Hij plaatste zich achter zijn stoel
en hij zei onder meer: 'Wie toch had kunnen voorspellen dat ik,
zoon van een joodse voddenman uit de Benthemstraat, nog eens
als rector van de grootste scholengemeenschap van de stad een of-
ficieel afscheid zou krijgen aangeboden in de Burgerzaal van het
stadhuis!'

En bij de naam 'Benthemstraat' wees hij naar buiten, over het
Hofplein heen, naar de plaats bij de Schiekade waar die
volksstraat tot het bombardement had gelegen.

Onderwijs, joods-zijn en socialisme zijn de factoren die het le-
ven van Maup Frenk van vroeg tot laat beheersten. Op de Wolfert
van Borselenpenning, hem bij zijn afscheid toegekend, had het
college van B. en W. laten zetten: 'Maup Frenk, onderwijzer'. Tij-
dens de afscheidsreceptie zei de toenmalige landelijk voorzitter
van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel dat 'Maup
Frenk, schoolmeester' nog beter zou hebben getypeerd.

Maup Frenk was nog maar juist bij de gemeente Rotterdam in
dienst getreden als tijdelijk onderwijzer, toen Nazi-Duitsland ons
land overviel. In 1941 deelde hij met alle joodse leerlingen en leer-
krachten het lot van de verwijdering uit de Rotterdamse scholen.
Deze leerlingen en leerkrachten werden samengebracht in aparte
joodse scholen, die eerst nog door de gemeente werden bestuurd
maar die later gingen ressorteren onder de Joodse Raad te Amster-
dam. Aan een van die scholen moest Maup Frenk leiding geven.

Iets later, in 1942, begon wat eufemistisch 'de wegvoering'
wordt genoemd maar wat in feite voor negen van de tien betrokke-
nen transport naar de dood betekende. Hoe vaak heeft Maup
Frenk mij niet verteld wat zich elke morgen opnieuw in zijn klas
van de joodse school afspeelde. Dan bleken weer een paar banken
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