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In het voorjaar van 1919 verzocht dr. Jan Arend Vor der Hake
(1880-1951) het College van Burgemeester en Wethouders van
Rotterdam om ontslag als directeur van de Gemeentelijke Biblio-
theek en Leeszalen. Die functie had hij pas in 1913 aanvaard, maar
hij was gezwicht voor de druk die op hem was uitgeoefend om te-
rug te keren naar zijn vroegere beroep, het leraarschap. Vor der
Hake werd rector van het nieuw gestichte Baarns Lyceum*).

Een van de vele gegadigden voor de vrijgekomen functie was de
Vlaming dr. W.L. de Vreese (1869-1938). De Vreese was onder
meer hoogleraar en bibliothecaris van de Universiteit te Gent ge-
weest en was een van de voormannen geworden van het Vlaamse
Activisme. Wegens zijn politieke activiteiten gedurende de Eerste
Wereldoorlog zag hij zich tegen het einde van die oorlog genood-
zaakt om uit te wijken naar Nederland. Kort daarop had hij het
geluk benoemd te worden tot bibliothecaris van de Rotterdamse
Gemeentebibliotheek. Alvorens uitvoerig aandacht te schenken
aan deze omstreden benoeming, moet eerst een impressie gegeven
worden van de persoon en levensloop van De Vreese.

Willem Lodewijk de Vreese werd op 18 januari 1869 geboren te
Gent. Zijn moeder, Maria Julia Laveyt, huwde in 1872 met de
kleermaker Gustave Theodore de Vreese, die de drie jaar oude
Willem adopteerde, aldus An de Moor in haar recente biografische
schets van De Vreese^). In het gezin werd Vlaams gesproken, Wil-
lems moeder kende geen Frans, haar man wel. Na het volgen van
het lager onderwijs doorliep De Vreese de gymnasiale afdeling van
het Franstalige Athenaeum te Gent. Zelfs de lessen in de Neder-
landse taal- en letterkunde werden daar voor een groot gedeelte in
het Frans gegeven. Over die schoolperiode heeft De Vreese later
het volgende gezegd: 'Ik heb aan den lijve ondervonden wat het
zeggen wil, onderwezen te worden in een taal die men alleen op
school heeft geleerd en waarin men dus pas na jaren kan denken.
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