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Aan de nagedachtenis van Wim Pedroli

Ruim een halve eeuw geleden, in 1940, beleefde Rotterdam het
dieptepunt in zijn 600-jarig bestaan als stad: de gewelddadige ver-
nietiging van zijn hart, later door Zadkine zo dramatisch verbeeld.
Na de bommen en het vuur kwam de terreur: vervolging, onder-
vraging, gevangenneming. Onderstaand verhaal betreft één van de
vele drama’s, grote en kleine, die zich toen, in die rampzalige da-
gen van mei 1940, voltrokken.

De totstandkoming ervan heeft zelf een geschiedenis. Het is een
optelsom van de activiteiten van een drietal personen. Allen heb-
ben iets (gehad) met dezelfde krant. De eerste was er hoofdredac-
teur, de tweede redacteur, stenograaf en secretaris van die hoofd-
redacteur en de derde is onderzoeker van haar historie.

Die krant ontstond, kwam tot bloei en ging ten onder in Rotter-
dam. Zij was ooit, tussen de wereldoorlogen, het grootste landelij-
ke katholieke dagblad van ons land, gereputeerd 66k buiten die re-
ligieuze kring maar toch primair een solide fundament van de
roomse zuil: De Maasbode.

De geschiedenis van die roomse krant ving aan in 1868. Zij werd
als weekblad opgericht als tegenwicht van de destijds in de
Maasstad almachtige liberalen met hun Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC) en het Zondagsblad van uitgever Henricus Nijgh.
In 1885 ging het blad dagelijks verschijnen.

In 1904 verhuisde het bedrijf van de Wijnstraat naar de Groote
Markt, in het hart van de stad, waar vanaf 1908 naast het avond-
blad ook een ochtendblad werd uitgegeven.

In mei 1940 werden de gebouwen en installaties van het bedrijf
als gevolg van het Duitse bombardement grotendeels verwoest en
tijdelijk onbruikbaar. Met steun van de NRC(!) kon de krant blij-
ven verschijnen.

De hier beschreven gebeurtenis ligt op dit snijpunt van bloei en
neergang. Een snijpunt dat nog een extra dimensie had doordat
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