in de jaren vijftig, zestig en zeventig leiding gaf, droegen ook daar-
toe bij. Hun leden werden zijn vrienden en raakten toenemend
overtuigd van zijn kwaliteiten van hoofd en hart, waardeerden
hem om zijn stijl, zijn zorg voor de naaste, zijn behoefte aan
gezelligheid bij feesten en partijen, waar hij niet zelden uitblonk
door een eigen doorwrocht aandeel in een cabaret, een sprookje
of een vers, en tenslotte, niet op de laatste plaats, om zijn integri-
teit en accuratesse.

De tekens en kleuren van het familiewapen vormden de leidraad
voor zijn leven. Hij dichtte:

"Treedt fier de toekomst tegemoet

en weest daarbij gedachtig

het blauw van trouw, het rood van strijd,
het anker der bestendigheid,

de zon - hij schijne krachtig.'

Zij die de uitvaartdienst bijwoonden en velen daarbuiten blijven
zich zijn voorbeeld indachtig.
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