VOORWOORD

Met voldoening mogen wij constateeren, dat het Rotterdamsch
Jaarboekje zich in veler sympathie mag verheugen. Bij de oude
garde der medewerkers toch voegden zich in den loop van het
jaar tal van nieuwe. De heer Johan Briedé stelde weer eenige
zijner teekeningen beschikbaar, terwijl ook van andere zijde zeer
gewaardeerde steun ondervonden werd. Aan hen allen zij daar-
voor hartelijk dank gebracht!

Het aantal inteekenaren breidt zich eveneens uit; het debiet
van het boekje stijgt voortdurend, doch niet zoo vlug als uitgever
en redacteur zich dit hadden voorgesteld. Vooral thans, nu de
druk- en papierkosten zoo belangrijk hooger worden, zou een
grootere aftrek van onze uitgave dubbel gewenscht zijn.

Met aandrang bevelen wij daarom ons Jaarboekje nogmaals in
de belangstelling van onze stad- en gewestgenooten aan en met
den wensch, dat 1918 ons eindelijk den vrede moge brengen,
zenden wij den nieuwen jaargang de wereld in.
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