
Maar het wordt eindelijk tijd om ons geschiedverhaal te
vervolgen.

Johannes Texelius, die, van Capelle a/d. IJsel naar
deze stad beroepen, hier sedert 12 Febr. 1668 als predikant
werkzaam was, ontving in 1687 verlof om publieke lessen
te geven in de Capelle, onder den titel van Professor
Linguae Graecae et Eloquentiae (1), welken hij den 3 Juli
1706 verwisselde met dien van Theologiae et Linguarum,
nadat hem reeds vroeger, als aan Silvius, zijn ambtgenoot,
100 rijksdaalders tot jaarwedde waren toegelegd (2).

Misschien is de reden, waarom hij van het onderwijs in
de eloquentie en de daarmede zoo nauw verwante Grieksche
taal afzag, te zoeken in eene botsing tusschen twee eloquente
heeren, van wie de een Jur. Utr. Doctor was, die zooals
meer bij dergelijke zaken geschiedt, het pleit won (3).

Ms. — In de «Actes du Consistoiredel'Eglise Wallonne de Rotterdam»,
van 20 Juli 1710, (reeds boven aangehaald) heet het nog omtrent
hare verhouding tot deze «inspires», «qu'elle les attiroit en cette
ville, qu'elle les recevoit chez elle et que même elle fréquentoit
les assemblees de ceux qui estoient venus icy depuis quelque temps».

(1) R. d. V. 10 Febr. 1687. Zijn aanstelling tot dit ambt is in
extenso opgenomen in de Resolutiën en Disposition van Burge-
meesteren. Reg. 3, fo. 133 verso.

(2) R. d. V. 29 April 1694 en 16 April 1698.
(3) Wanneer het gebeurde — merkt Sepp, Godgeleerd Onderwijs in

Nederland, Dl. II, p. 141, op — dat een van de predikanten naar
elders beroepen werd en het van belang scheen, hem voor de
dienst der Gemeente in Rotterdam te behouden; of wanneer bij
tijden van staatkundige woelingen deze of gene hunner bijzonder
welgevallig was in de schatting der bovendrijvende partij, bekwam
hij den titel, ik had er moeten bijvoegen: vielen hem al de voor-
deelen van het professoraat toe. Ze waren vele: de benoemde ont-
ving ƒ 600 tractement boven zijn predikantshonorarium, en —
het kan wezen dat het bij enkelen gegolden heeft — zijne vrouw
werd J / « ' ^ « w genoemd, terwijl de zusters collega wier echtge-
nooten geen professor heetten, met den bescheiden naam van


