
DIVIS J. J. SCHULTENSII MANIBUS.

Quisquis triste vides hoc bustum, siste viator!
Ne temere accedas, sed reverenter ei.

Mie jacet in quavis celeber Schultensius, ora,
Deflendus juveni, flebilis atque seni.

Cujus et ingenium percepit, quidquid Hebraeus,
Quidquid scivit Arabs, hunc brevis urna capit!

Theologique jacent hic summi pulvis et ossa,
Pars melior laudat tempus in omne Deum.

J. H. VAN DER PALM.

De dichter was toen nog nauwelijks student en vijftien
jaar oud.

De niet onderteekende voorafgaande «Lijkklagt» in
Nederduitsche verzen was waarschijnlijk mede van zijne
hand.

III.

Op bl. 28 van de Levens- en Karakterschets is aan-
geteekend, hoe «bij uitstek nederig» in later leven de
vroegere dichter der Prijsverzen zich bij de herinnering
aan de daarmede behaalde zegepralen bleef betoonen.
«Ik heb», verhaalde hij, «ik heb die medailles op mijn
zilveren bruiloft laten versmelten tot geschenken voor
mijn kinderen; maar», voegde hij er bij, «ik had ze ook
niet verdiend. Het was toen zoo heel moeielijk niet». Op
dezelfde bladzijde wordt de meening uitgedrukt, dat door
hem in de korte jaren van zijn predikantschap te Maar-
tensdijk (Jan. 1784—Sept. 1787) zijne laatste verzen zouden
geschreven zijn. Van daar dagteekent ook het volgende,
met vele andere in H.S. onder mij berustende en nooit


