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«Moet niet voor 't hooger onderwijs
Dees hooge mastboom bukken?»

Juni 1884.

OPSCHRIFT ZIEKENHUIS.
(In plaats van: Intrate aegri, exite grati,

d. i. Komt ziek hierbinnen, weest dankbaar als gij
er uit komt).

Wilt voor dit Ziekenhuis, mijn vrienden, toch niet beven!
Hoe noemt ge kwaad een onwaardeerbaar goed?

Reeds menig lijder dankt aan deze stichting 't leven.
Vond hier een vriendlijk thuis: geeft dat geen moed?

(Gevraagd, maar niet geplaatst).

OP SCHOOLJUFFROUW.

Haar leven lang heeft zij gevraagd
De meisjes, die zij wijsheid moest doceeren,

Doch wat haar 't meeste heeft geplaagd,
Is, dat zij nooit een vragend man

met / # mocht respondeeren.

Den Heere G. I. de Jongh, Directeur der Gemeente-
werken, met een exemplaar van de «Geschiedenis»

en van het Programma der Erasmiaansche school,
hem op zijn verzoek toegezonden.

Neen de oudheid is nog niet gestorven,
Nog leeft zij voort met jonghe kracht,
Nu onzer Schole kund'ge bouwer —
Die Griek en Romer diep veracht
En om die pruikrige geleerden.
Die nimmer een plan-C formeerden,
Met zijne vrienden hartlijk lacht —
Om zijne kennis te vermeerdren,
Nog deze boeken noodig acht.

24 Maart 1884.


