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'Geef, Vader Zeus, een ommekeer, o, schenk ons 't leven,
En klinkt dees beê te stout, wil mij om 't kind vergeven!»

(Uit het Grieksch).

, Nov. 1887.


