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Voor wie de geschiedenis der laatstverloopen eeuwen
kent, is de inlijving van Delfshaven bij Rotterdam, waar-
toe het eindelijk in onze dagen is moeten komen, een
zonderlinge uitkomst. De haven van Delft is indertijd
aangelegd om met Rotterdam mede te dingen en was
bestemd om de ontwikkeling van zijn welvaart tegen te
gaan; ten slotte zal zij nu, als een deel van het groote
geheel dat zij helpt vormen, medewerken om het wel-
varen en het aanzien der stad te onderhouden en te
vermeerderen.

Het overdenken van dien ommekeer van verhoudingen,
door den steeds wisselenden tijd te weeg gebracht, heeft
bijj mij den lust opgewekt om te verhalen wat hiertoe
aanleiding heeft gegeven, en hoe verschillende steden aan
de Maas achtereenvolgens de zetel geworden zijn van de
riviervaart en van het verkeer van Holland met Zeeland
en met de zuidelijke Nederlanden. Voor de ingezetenen
van Rotterdam in het bijzonder, dat het laatst aan de
beurt is gekomen en tegenwoordig onder de Maassteden
den onbetwisten voorrang inneemt, schijnt mij zulk een
verhaal aantrekkelijk. Jammer maar dat het bepaald moet
blijven tot een schets in groote omtrekken, en niet tot
een volledig tafereel kan worden uitgewerkt. De schrale
berichten, die een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek



