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zijn afkeer van het monnikenleven, dat het onmogelijk
duidelijker kan geschieden."

Hij verzekert zelfs, dat door Antonius, Florentius' broe-
der, die daar als drie jaar ouder voorkomt, Petrus, Eras-
mus' broeder te verstaan is.

Deze brief heeft in de eerste plaats de stof verstrekt
voor een stuk, dat bij een nauwkeurig onderzoek te vele
bezwaren oplevert om langer voor het werk van den
grooten humanist te kunnen doorgaan. Reeds Bayle heeft
een ongunstig oordeel geveld. Men leze slechts aandach-
tig zijn prachtig artikel Erasme, vooral de zoo verbazend
rijke aanteekeningen. Ik schrijf voor hen, die zijn groote
Z?/V//V?//#/r£ /*/.$7<?r/̂ #£ ^/ <rr///^/^, 1697, bl. 1059, niet
bij de hand hebben, eenige regels uit:

1607

, , etc.
Het is werkelijk onbegrijpelijk, waarom een stylist, zoo

keurig als onze stadgenoot, zijn leven aan een vertrouwd
vriend als C. Goclenius was, in zulke dwaze, korte, halve
en duistere zinnetjes begint te beschrijven. Wie onzer
zou dit b. v. aldus doen ? (ik vertaal woordelijk): »Gebo-
ren te Rot. den avond voor Simon en Judas(dag). Hij
telt jaren omstreeks 57. Zijn moeder is geheeten Mar-


