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vermoeden bevestigen, dat hij een bastaard was? In Hol-
land had de graaf recht op de nalatenschap der bastaar-
den, al deed hij menigmaal uit gunst daarvan afstand,
zooals o. a. hertog Aelbrecht in 1399 gedaan had met
de nalatenschap van Roelof, den bastaardbroeder van
Gilia van de Lecke, Gillis van Cralingens dochter (1).
Er leefde omstreeks dien tijd (1446) een Dirk, bastaard van
Cralingen, even als een andere bastaard, Jan, zijn neef (2).

Margaretha, Heer Willems dochter, was, gelijk wij ge-
zien hebben, gehuwd met Heer Gerrit van Heemskerk.
Deze Kabeljauwsche en tamelijk onrustige edelman, wiens
huis te Heemskerk in dienst van Jan van Beieren was
verwoest geworden, had in Februari 1427 nog steeds
verzuimd, zijn leenen van hertog Filips van Bourgondie
te verheffen, en stond gereed, om naar Denemarken te
vertrekken, maar de hertog vergunde aan zijne echtge-
noote, zijn goederen ten behoeve van haar en hare
dochter te gebruiken (3). In 1429, bij het huwelijks-
verdrag harer dochter, was zij weduwe en in 1442 leefde
zij nog, in ’t genot van haar douarie uit de heerlijk-
heden Oosthuizen en Etershem en honderd nobelen
s jaars uit de tienden van Heemskerk, gelijk haar die
door Heer Gerrit gemaakt was.

Als de zoon van Heer Gillis wordt Floris van Cralingen
genoemd (4). Hij heet heer van Rodenrijs. Het huis
op het Roode Zand te Rotterdam, dat aan zijn groot-
vader Willem was toebedeeld en ook wel in ’t bezit

(1) Rijksarchief.

(2) Rijksarchief.

(3) Van Mieris, IV, bl. 87s.
(4) Van Leeuwen, bl. 924.



