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yverloos geworden is in zynen dienst,... om dat wy bastaarden
geworden zyn van onze Voorvaderen, die om hunne kosteliken
Godsdienst vry te moogen oeffenen, alles opgezet hebben.”

7. Missive van Petrus Hofsteede, professor en pre-
dikant te Rotterdam, aan den eerw: heer Pieter Joosting,
Theod: fil. ouderling en koussenverkoper te Amsterdam.
Geschreeven op Oranje Lust, buiten Breda, den 6. Augustus,
1784. Te bekoomen, in Rotterdam. In de Boekwinkels
van J. P. Kraeft, en deszelfs Confraters. Z. j. (1784), 8
blz. — Antwoord van Pieter Joosting, Dirksz: koussen-
verkooper en ouderling te Amsterdam. Op de missive van
den hoog eerwaarde en hooggel: heere Petrus Hofsteede,
professor en predikant te Rotterdam. Alom te bekoomen.
Z. pl. o. j. 8 blz. 8e.

In den eersten, Hofstede natuurlijk toegedichten brief leest men
aangaande Catharina Mulder in verband met de gebeurtenissen
van den 3 April: »Catharina Mossel leende ons haaren getrou-
wen bystand, en niet alleen dit, zy bekleedden de Post van
Ambassadrice by andere steeden, waar wy dagten eenige invloed
te hebben, ja zy heeft reeds den rys naar Amsterdam onderno-
men gehad, om daar de welmeenende van dienst te zyn, wor-
dende egter onder wegen den togt afgeraden.”

In het evenzeer verdichte antwoord laat men Joosting schrijven:
«In vertrouwen zal ik U Hooggel: verhale dat toen Juff. Mossel
hier zou komen, de Kappetein die toen vuuren zou, al kennis’er
van had, en dat als zy op het Veld gekomen was, zy niet dan
met teekens van vlekjes Kruit in ’t aangezigt naar huis zou ge-
reeden zyn.... Ik denk dat als het gebeurt was, zy reden zou
gehad hebben om te klagen over schending aan het Regt der
Volkeren,” enz.

8. Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel. Zon-

der afzond. titel, 4 blz. 8e.
Hevig tegen C. M. Gedicht behoorende bij de prent die Kaat
voorstelt met oranjelinten op een kruis gebonden. Zie Bijlage
IT no. 6.



