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voor baldadigheden van het volk, dat door allerlei oor-
zaken, daar geheel buiten, sterk in gisting was. Volgens
de overlevering, kwam dit aan de regeering van Basel,
waar Erasmus zijne laatste levensdagen had doorgebracht,
ter oore; dadelijk trachtte deze het fraaie beeld door
aankoop machtig te worden. Gelukkig werden de on-
derhandelingen vertraagd, en eindelijk werd het beeld

met eene meerderheid van slechts twee stemmen voor
onze stad bewaard.

Eerst in 1677 werd het standbeeld op zijne plaats her-
steld. Op het nieuwe voetstuk vindt men aan de vier
zijden uitvoerige inscripties, die. de verschillende data
opgeven, welke merkwaardig zijn in Erasmus’ leven en
tevens hulde brengen aan »>den grooten verdediger en
hersteller der wetenschappen en schoone letterkunde, den
voortreffelijksten man zijner eeuw, den uitnemendsten
burger, die door zijne onvergankelijke geschriften een
onsterfelijken naam verkreeg.” De Rotterdamsche dichter
Joachim Oudaen heeft dit herstel van het koperen beeld
in een vrij uitvoerig gedicht bezongen. -

Na dien tijd bleef het standbeeld rustig staan tot
1752.. Het bruggewelf was toen wederom bouwvallig
geworden. Het beeld werd op den gden Juni 1752 van
zijne plaats genomen en noordwaarts op verzet. Volgens
het ZLeven wan Erasmus door Houwens (in HS), in het
gemeentearchief, ging men daarbij volgenderwijs te werk:
»Men had twee honderd rollen van hard hout in gereed-
heid gebracht, die ieder twee duimen of iets meer dikte
hadden en langer dan één voet waren. Eerst maakte
men het metselwerk onder het voetstuk op eene voor-
zichtige en gelijke wijze aan de oost- en westzijde los,
waarna men op den gelijken grond ter wederzijde van
het overige metselwerk zware en sterke planken legde,
en. daarop de rollen in hunne lengte, welke weder door



