
de latere alliantie tusschen hertog en bisschop heeft zeker aan-
leiding gegeven tot een voorbehoud, wat die schuld aangaat *)<-

Omstreeks 1351 was de buurt van Rotterdam het tooneel van
den strijd tusschen Hoekschen en Kabel jauwschen. Tot de eerste
partij behoorden o. a. de heeren van Mathenesse, van Spangen,
van Polderburch en Spieringshoek. Graaf Willem met zijn aan-
hang verwoestte deze vier sloten, verbande zijn vijanden, ver-
klaarde hun goederen verbeurd en begiftigde daarmee zijn vrien-
den. Rotterdam, dat de zijde van den graaf hield, verkreeg daar-
voor allerlei voorrechten. De familie De Visscher mag zich ook
verheugen in 's hertogen gunst. De nauwe betrekking, waarin
De Visschers stonden tot het huis van Voorne, zal daartoe mee-
gewerkt hebben, want Machtelt, de vrouwe van Voorne, was,
zooals bekend is, eene der trouwste aanhangsters van den her-
tog en bij dezen zeer gezien ^). Vranke de Visscher, gehuwd met
Katharina, dochter van Aelbrecht van Voorne, vrouwe Mach-
teld's overleden broeder, kreeg 11 Juli 1347 zelfs verlof van den
vorst om binnen de stad Rotterdam messen en andere wapenen
te mogen dragen ^), een voorrecht slechts aan zeer aanzienlijke
personen verleend. De kosterij, 20 Maart 1339 erfelijk aan Wil-
lem Gherolfsz., klerk, gegeven, werd dezen waarschijnlijk wegens
Hoeksgezindheid ontnomen'*) en 13 April 1351 geschonken aan
Jan de Visscher, vermoedelijk Jan Vlaminc Floriszoon, Floris Ju-
niors oom. Doch, mogen wij al aannemen, dat zijn familie tot de
Kabeljauwsche partij behoorde, van Dirks weduwe is het tegen-
deel meer waarschijnlijk; haar neef Ogier van Cralingen wordt
in 1350 genoemd onder de trouwe dienaren van keizerin Marga-
retha. De gebeurtenissen, in het reeds meermalen genoemde stuk
van Dec. 1356 gememoreerd, behoeven niet kort vóór dien tijd te
hebben plaats gevonden; wij zullen daarvoor wel een paar jaar
terug mogen gaan. Al doen enkele bijzonderheden ons aan fami-
lie-oneenigheden denken, het is bijkans zeker, dat de partijzucht
dier dagen ook deel aan dien twist gehad heeft. Floris is omstreeks
1351 het hoofd zijner familie, gehuwd met Jonkvrouw Aechte, de
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