
Bij Muys bleef Gerrit driejaren op teekenles, daarna vervoegde
hij zich bij Hendrik Kobell, den destijds zeer beroemden zee- en
scheepsschilder te Delfshaven, die zich bereid verklaarde hem
eiken Zaterdagmiddag teeken- en schilderles te geven. Doch met
dezen leermeester trof Gerrit van der Pais het niet gelukkig. Ko-
bell was zeer nerveus en prikkelbaar, zoodat het ook met zijn
leerling dikwijls tot onaangename scènes kwam. En na des schil-
ders vertrek naar Rotterdam werd diens gezondheidstoestand
steeds slechter en het einde was, dat hij den 2den Augustus 1779
in een ijlende koorts uit het raam van de derde verdieping van
zijn huis in de Wijnstraat sprong en op de straatsteenen weldra
den laatsten adem uitblies.

Later kreeg Van der Pais nog teekenles van den bekenden Dirk
Langendijk, die eveneens — trouwens veel later -— ongelukkig
aan zijn eind kwam.

Maar laat ons nu, na deze mededeelingen over den kunstzin en
het kunstonderwijs van onzen Gerrit, eerst zijn maatschappelijke
positie en die zijner familie wat nader bekijken.

De vader wordt in 1749 wijnkooper in de Wijnstraat genoemd
en in 1751 makelaar op de Wijnhaven, waar hij den 24sten April
van dat jaar een van de groote van haven tot straat doorloopen-
de huizen kocht en daarin met zijn vrouw tal van jaren bleef wo-
nen. Hun zilveren huwelijksfeest vierden zij 25 Juli 1772 te Al-
phen bij Zundorph in 't Logement De Star*). Een viertal kinde-
ren was uit hunnen echt ontsproten, waarvan de beide oudste
Hendrik en Elizabeth zeer jong stierven en de tweede zoon Hen-
drik 9 Mei 1781 trouwde met Maria van Gilse. Onze Gerrit was
de Benjamin. De zaken van den vader gingen toen echter — waar-
door is mij niet bekend.— sterk achteruit, zoozeer zelfs, dat, nadat
het sluiten van een akkoord doelloos gebleken was, bij akte van
curateele van 14 September 1782 de boedel insolvent werd ver-
klaard. Wellicht om van het kapitaal der vrouw nog iets te red-
den, werd scheiding van tafel en bed aangevraagd en deze 31
December 1782 door het College van de Wet uitgesproken, waar-
bij de echtgenoote „uit de maritaale magt" van den man ontsla-
gen werd.

Het huis aan de Wijnhaven werd 25 Januari 1783 verkocht;

1) Aan den Rijn of in Noordbrabant ?


