HUIG DE GROOT
DOOR PROF. MR. C. VAN VOLLENHOVEN.

Op maandag 22 Maart 1621 's ochtends om halfnegen — is er
bekender feit in onze heele geschiedenis? — wordt de Loevestein-
sche boekenkist op de schuit gezeuld, die haar varen zal naar
Gorkum. Ruw, grijs, bulderig weer; een triestige, hobbeligevaart.
Maar om halfelf legt de schipper in Gorkum aan, waar het over-
vol is wegens de voorjaarsmarkt; de kist wordt op een burrie
naar het achterpoortje van den winkel van Daetselaer gedragen,
die haar verder zal expedieeren naar de hoenderschuit op Delft;
de schipper en zijn zoon gaan terug naar hun schip: — de Armi-
niaan is gered.

Woat kan dat spannende kinderverhaal ons, menschen van 1921,
nog schelen? Laat Huig de Groot een wonder van geleerdheid
geweest zijn: wat zegt dat ons? Als morgen heel het werk van
Rembrandt verging, een nationale ramp zou dat wezen. Als
Shakespeare, Bach, Michelangelo teloorgingen, de wereld en
wij zouden in zak en asch zijn. Maar als de complete werken
van Grotius verdwenen, wie zou zelfs in ons eigen land daar-
over treuren? Een stuk of tien menschen misschien; de rest zou
amper kunnen zeggen, wat voor werken het waren en hoe ze
heetten.

Inderdaad, de roem van De Groot is wel iets heel onwezenlijks
geworden. En de manier, waarop die glorie gepropageerd wordt,
werkt daar dapper toe mee. Een jochie van acht, die een Latijnsch
liikvers maakt op zijn broertje; een gezant van vijftien, die een
gouden halsketting verdient; een gevangene, die een meester-
werk over vaderlandsch recht schrijft uit zijn geheugen; een man
van zeven en dertig, die bij zijn vlucht uit Gorkum z66’'n moeite
heeft met het Brabantsche geld, dat zijn Waalwijksche voerman
zegt: , Het is een zot™".

Het levensideaal van Grotius lag ook wél ver af van heden-
daagsche idealen. Zijn ideaal heet in één woord: Erasmus. De
eruditie van Erasmus, de pen van Erasmus, de zucht naar een-
dracht-in-de-Christenheid van Erasmus, daarheen gaat het hart
van Grotius uit. Op geen figuur loopt hij zoo warm als op deze:
» Wij Hollanders connen desen man niet genoech bedanckenende
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