HET ALBUM AMICORUM VAN W.VAN DER POT
DOOR DR. K. H. DE RAAF.

Gij, die der dichteren schrift en naamen
Voor d’ alverslindbren tijd bewaart,
Hen in uw stamboek t'zaam vergaart,
Als door de kunst vermaagschapt t’' zaamen,
Verdient, o Febus’ echte zoon,
Dat elk u dankbaarheid betoon’.

(Van een Anonymus v6or in het Album.)

De bibliothecaris van het Rotterdamsch Leeskabinet, de heer
J. E.van der Pot, was zoo vriendelijk, mij inzage te geven van een
boekjedat in zijn familie, begrijpelijkerwijs, als een kleinood wordt
bewaard. Het is een zoogenaamd Album Amicorum van zijn bet-
overgrootvader, den heer Willem van der Pot, die in de eerste
helft der achttiende eeuw hier ter stede koophandel dreef en in
zijn vrije uren de poézie beoefende. Voor wie belangstelt in het
leven van onze voorouders is het wellicht niet onaardig, iets te
vernemen van de wijze waarop deze deftige Rotterdammer en
andere mannen van zaken hun behoefte aan geestelijke ontspan-
ning en verheffing trachtten te bevredigen. Laat het mij daarom
vergund zijn uit en naar aanleiding van genoemd boekje eenige
mededeelingen te doen.

Het doorbladeren van het sober gebonden, klein-octavo deeltje
waarin een zeventig-talvrienden uit Rotterdam, Amsterdam, Den
Haag, Utrecht, Haarlem en Middelburg, een vers hebben neérge-
schreven, kan tot bescheidenheid stemmen. Niet zoozeer, door-
dat de poétische bijdragen van z60 hooge waarde zijn, dat wij er
ons klein bij gaan voelen in het bewustzijn van eigen onvermogen.
Helaas, neen! De 18de eeuw is bij de 17de vergeleken een tijd
van achteruitgang, althans voor de letteren. Sommige gedichten
in Van der Pot’s album zijn niets dan een handige aaneenrijging
van cliché’s: de holle, gezwollen rhetoriek of , Parnas-taal”,
die toen maar al te zeer bewonderd werd; andere, eenvoudiger,
zijn vrijgehouden van die vooze dichterlijkheid, minder hol, meer
kernachtig, en daardoor nog genietbaar. Metrisch goed gebouwd
en goed gerijmd zijn verreweg de meeste. In die dagen verstond
men nog zijn métier! Uit alle spreekt veel meer het redeneerend,
betoogend verstand dan het onweerstaanbaar zingend gevoel;
het was immers de eeuw van de Rede, die overal, ook op het ge-
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