
HOE EEN FRANSCHMAN ONS LAND ZAG IN 1636.

Onder dezen titel deelde de heer J. N. Jacobsen Jensen in Onze
Eeuw van 1912 den hoofdinhoud mede van een reisverhaal van
Charles Ogier, dat deze schreef, toen hij als secretaris deel uit-
maakte van een gezantschap, door kardinaal De Richelieu in
1634 naar Polen, Denemarken en Zweden gezonden. De terug-
reis had plaats over Holland. Aankomst te Parijs22 Augustus 1636.

Het reisverhaal in dagboekvorm is in het Latijn geschreven; het
eerste deel, dat tot het einde van 1635 loopt en de reis tot aan
Danzig beschrijft, verscheen in 1656; het tweede deel is in een
verkorte Duitsche vertaling uitgegeven in Zeitschrift des west-
preussischen Geschichtsvereins Heft 52, Danzig 1910, door Dr.
Kurt Schottmüller, die het werk een van de interessantste bronnen
noemt voor de cultuurgeschiedenis van Holland in de zeventien-
de eeuw.

Het scheen mij voor de lezers van het Jaarboekje wel van belang
om te vernemen, hoe de Franschman in 1636 over onze stad
oordeelde en daarom laat ik het Rotterdamsche gedeelte van zijn
reisverhaal hier volgen, zoowel het vrij beknopte verslag, dat de
heer Jacobsen Jensen er van geeft (blz. 112—114), als het ietwat
uitvoeriger relaas van den heer Schottmüller (S. 270—271).

Van Leiden ging 29 Juli 1636 de tocht over Delft naar Rotter-
dam, waar het reisgezelschap 's avonds om zeven uur aankwam.
Den volgenden morgen (30 Juli) om acht uur maakte Ogier met
een van het gevolg, een zekeren Aubriot, een uitstapje naar den
Haag in de landelijke trekschuit.

In den namiddag keerden onze Franschen weer naar Rotterdam
terug, welke manier van reizen Ogier als de aangenaamste en
gemakkelijkste prijst. Over Rotterdam is hij bizonder slecht te
spreken, het eenige wat er hem aan wetenschap en beschaving
herinnerde, was het standbeeld van Erasmus op de Groote
Markt. De inwoners noemt hij ruw en onbeschoft en over de
herbergiers heeft hij een lang verhaal, waarin zij als ware afzetters
worden beschreven. Van de boekwinkels, die hij in deze stad
bezocht, noemt hij in het bizonder die van Izaak Waesberg, die
hem vertelde, dat hij zoo juist een woordenboek op Caesar's gal-
lischen oorlog gereed had en hiervan den volgenden dag exem-
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