quais de cette ville, seront pour vous garant du dévouement
et de la fidélité des habitans pour leur souverain et de la
part sincere qu’ils prennent ce jour 2 la joie de Sa Majesté”’.

Na al deze vermoeiende plechtigheden kregen de heeren
autoriteiten een dejeuner in het Zwijnshooft op de Groote
Markt van den adjunct-maire, terwijl zij 's avonds op een
groot diner door generaal Vivies en op een thee door den
onderprefect onthaald werden. De muziek der burgerwacht
bracht aan den generaal en zijn gasten een serenade. De ar-
men ontvingen een extra-uitdeeling van levensmiddelen
,,met hartelijke dankerkentenis’”’. Het beklimmen van met
vet gesmeerde palen, waaraan prijzen als een zilveren ,,horo-
logie”, tabaksdoos enz. hingen, iets wat hier geheel onbe-
 kend was, gaf veel vreugde. De zeilwedstrijd, het vuurwerk,
het bal in de open lucht en de illuminatie slaagden naar
wensch. De volksspelen als het mastklimmen, het ,,jeu de
beaupré’’ enz. en het bal in de open lucht hadden de Rotter-
dammers te danken aan het feit, dat hun stad meer dan
10000 frs. inkomsten had. De Rotterdamsche Courant ein-
digde haar verslag van den dag aldus: ,,Men kan den dag
waarlijk een der schoonste noemen’’. De kosten van dit alles
voor de stad bedroegen 5880 francs.

Gedurende de kermis van hetzelfde jaar vertoonde P. J.
Becker in zijn kabinet van wassenbeelden naast de Fransche
kerk het uitnemend fraai kraambed van Hare Keizerlijke
Koninklijke Majesteit van Frankrijk, zoodat de ingezetenen
der goede stad Rotterdam nog eens duidelijk konden zien,
waarvoor zij feest hadden moeten vieren.

De verjaardag des Keizers werd in 1811 ook weer op de
gewone wijze herdacht, alleen werd het dejeuner in het
Zwijnshooft vervangen door het gebruik van ververschin-
gen in een tent in de Boompjes opgeslagen bij gelegenheid
van de parade aldaar, terwijl De Marivault een statigen maal-
tijd gaf; men zag daar de autoriteiten ,,altijd onderling wed-
ijjverend ten algemeenen nutte vereenigd in vroolijkheid en
harmonie”, terwijl de toasten op de Keizerlijke familie ,,met
geestdrift werden gedronken’”. Verder was alles als reeds
vroeger verhaald is.

Het bericht in de Rotterdamsche Courant over het feest
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