
beschrevene een van de weinig overgeblevene. Nu het voor
de hand ligt, dat ook deze, in verband met de Hofpleinplan-
nen, binnen af Eenbaren tijd verdwijnen zal, scheen het ge-
wenscht, om in het Rotterdamsch Jaarboekje de herinnering
er aan in woord en beeld vast te leggen.

EEN WAARDIG DIENAAR DER JUSTITIE

Bij burgemeesteren verhaelt sijnde het exces bij den offi-
cier Dullaert *) op Saterdach voorleden alhier gepleecht in
het ongeregelt rijden te peert door de geheele stadt, deene
straet op, dander needer, slingerende den hoet oover thooft
ende sijn rapier oock uyttreckende tot verwonderinge ende
bespottinge van alle menschen, sonder dat hij daervan wilde
desisteeren, niettegenstaende daertoe van eenige van de re-
gieringe vermaent sijnde, tot groote oneere ende blame van
de regieringe ende d'administratie van justitie.

Is daerop goet gevonden, dat burgemeesteren ende scee-
penen haer pertinentelick sullen informeren . . . . . ende dat
den voornoemden Dullart beleefdelick sal aengeseyt werden
van weegen deese vergaderinge, dat hij hem middelertijt wil
onthouden van booven te coomen.

Resolutie van de Vroedschap 4 Oct. 1623.

1) Abraham Pietersz. Dullaert was baljuw van Rottardam van
1622—1645. In een notarieele acte van 11 Dec. 1632 (J. van Aller)
wordt van hem gezegd, dat hij „soo droncken als een beest" was.
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