
Tollens was er zeer op gesteld dat zijn gedichten op waar-
de werden gehouden; in een brief van 3 Mei 1845 vertelt hij
dat „de 9 deelen met een prachteditie van de Nova Zembla en
een paar oude prulletjes er bij*' op een auctie voor/ 36 ver-
kocht zijn; en in 1853 werd voor een exemplaar van zijn ver-
zen ƒ 200 betaald (brief van 15 Febr. 1853). „Mij dunkt, dat
is prijs houden", schrijft hij,

Hoe Tollens zelf ten opzichte van andere dichters dacht,
hooren we in een brief van den 8 Febr. '47: „Er is thans wei-
nig liefde voor de poëzy in ons land en de aankomende be-
oefenaars brengen haar geheel te gronde• Daar is nu weer
een kwakzalver (Thijm heet hij, geloof ik) onder ons opge-
staan, die met zijn Muze zulke wonderlijke luchtsprongen
maakt, dat men er de handen bij in elkaar slaat".

Tollens voelde zich meer en meer dichter en minder koop-
man; ook werd hij een dagje ouder en verlangde naar rust.
In eenen brief van 8 Juni 1838 schrijft hij, dat hij onge-
steld is geweest en zich voor de keus gesteld heeft zijne zaken
te quiteeren of een associé te nemen. Het laatste is hem ge-
lukt. En in 1845, op 65 jarigen leeftijd, deed hij zijn handels-
Zaken geheel over: „Na den winter ga ik, als God wil, mijn
rust nemen, om den avond van mijn leven op het land te slij-
ten. Ik heb mij te Rijswijk een allerliefste gelegenheid aan-
geschaft. Ben ik daar eens op rust, dan zullen wij misschien
spoedig met een bundel Laatste Gedichten kunnen aan-
vangen".

Met Rijswijk vangt een nieuwe periode aan.
„Ik bevind mij hier voortdurend regt naar mijn genoegen,

en zie in den avond van mijn leven de illusie verwezentlijkt,
die altoos mijn zoetste droom geweest is, namelijk, om ver-
wijderd van alle gewoel en beslommering der steden, mijn
dagen op het land te mogen slijten. Het is hier alleraange-
naamst, en ik heb hier vrij wat meer, en voor hart en hoofd
vrij wat genoeglijker conversatie dan in het materieel Rotter-
dam. Tijdverveling is mij geheel onbekend, en boven alles
verheugt het mij, dat mijne dochters zich hier zoo geheel naar
haren zin bevinden, en ook gansch niet van zeer beschaafde
en zeer genoeglijke verkeering verstoken zijn.

Ik ben thans met Uw Broeder aan 't corresponderen over
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